
Zondig dralen 

 

Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.” Jakobus 4:17 

 

Het is zondig te dralen met gehoorzaam te zijn aan het Evangelie. „Wie dan 

weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.” Zegt u: „Ik zal zeker berouw 

tonen”? Het is uw plicht dat berouw nu te hebben. „Als ik tot geloof gekomen 

ben”, zegt iemand, „wil ik nog een tijdje wachten voordat ik belijdenis doe.” 

Weer een ander zegt: „Ik ben een gelovige, en op een dag zal ik worden 

gedoopt.” 

Al de door God gegeven bevelen komen als een bevel voor het tegenwoordige 

leven. Gehoorzaam ze nu. 

Als hier iemand weet dat God hem gevraagd heeft om te geloven, maar die 

weigert dat te doen, en zegt dat hij hoopt nog wel eens een keer op Christus te 

gaan vertrouwen, voor hem zal ik deze woorden nog eens voorlezen: „Wie dan 

weet goed te doen, en niet doet” –tegenwoordige tijd!–, „dien is het zonde.” 

C. H. Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892) 

 

(”Laatste preken”, 1892) 

 


