
Twee talenten 

 

„En die twee talenten had, kwam ook tot hem". Mattheüs 25:22  

Indien door Gods genade (en het is alleen door Gods genade dat dit ooit 
geschiedan kan) onze twee talenten op de rechte wijze gebruikt worden, dan 
zal het feit dat wij er geen vijf hadden, ons niet in het minst schaden of 
benadelen. 

 

Als een man sterft die In het midden der gemeente stond als een overwinnend 
strijder voor de waarheid, dan zegt gij dat de engelen aan de poort des hemels 
zuilen staan om hem te zien, want hij is een machtig held geweest en heeft veel 
voor zijn Meester gedaan. Met wat gejuich zullen een Calvijn en Luther 
begroet zijn! Mannen van vele en grote talenten, die getrouw zijn geweest en 
met het hun toevertrouwde gewoekerd hebben. 

Ja, maar weet gij niet dat er menig dorpsleraar is wiens gemeente nauwelijks 
vijftig zielen telt, die zijn ganse leven voor hen arbeidt en zwoegt, zijn uren 
doorbrengt in gebed voor hun welvaren, de weinige gaven die hij heeft alle 
gebruikt in zijn streven om hen voor Christus te winnen? 

Denkt gij dat zijn intocht in de hemel minder triomfantelijk zal zijn dan die 
van een man als Luther? Zo ja, dan weet gij nog niet hoe God handelt met Zijn 
volk. Hij geeft hen hun loon, niet naar de grootte van het goed dat hun 
toevertrouwd was, maar naar hun trouw. En hij die in het minste getrouw is 
geweest, zal even groot loon ontvangen als hij die in veel getrouw is geweest. 
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