
Twee soorten 

 

„Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Johannes 

3:36b).  

Dit is een deel van een rede van Johannes de Doper. Wij hebben niet veel predikaties van die machtige prediker, 

maar wij hebben er juist genoeg om te bewijzen hoe hij wist hoe de bijl aan de wortel van de boom te leggen. 

Door de wet van God vrijmoedig te prediken; en ook hoe hij wist het Evangelie te verklaren, want niemand zou 

duidelijker de weg der zaligheid kunnen voorstellen dan in de woorden van onze tekst geschiedt. 

Johannes de Doper was klaarblijkelijk een prediker die onderscheiden kon -een punt waarin zo menigeen in 

gebreke blijft- hij maakte scheiding tussen het goede en het kwade, en was daarom als een mond Gods tot het 

volk. 

Hij spreekt ze niet aan alsof zij allen behouden en allen gered zijn, maar hij toont aan dat er twee soorten zijn, hij 

trekt de grenslijn tussen hem die God vreest en hem die Hem niet vreest. 

 

                                                                                     C. H. Spurgeon  

                                          ("De ongelukkige toestand van de ongelovige") 

 


