
Strijden 

 

„Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken". 

 

 Jesaja 43: 2b 

 U zult de aanvallen van de satan moeten verduren, de valleien van de schaduwen des doods moeten doorgaan, 

en, zoals de christen in John Bunyan, met Appolyon moeten strijden, want waarom zou u zich buiten de strijd 

houden? Wilt u de top van gindse heuvel bezoeken, welnu, dan moet u die beklimmen. 

Is uw pad moeilijk, dank God ervoor. Zendt de Heere u lijden, dank God ervoor. Zijn er veel bezwaren en 

hindernissen, overwin ze door geloof. Maar dat ze u nooit ontmoedigen. Houd altijd goede moed. Wacht op de 

Heere. Vergeet toch nooit dat de Heere beloofd heeft u niet voor beproeving, maar in beproeving te bewaren. 

Er staat niet geschreven dat Hij u voor het vuur, maar in het vuur zal bewaren. Er staat niet dat Hij het vuur zal 

uitblussen, maar er staat: „Gij zult niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken".  

 

Charles Haddon Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892)  (Uit: De Stem des Bloeds) 

 


