
Plotseling 

 

„Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in duisternissen 

wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God". 

Jesaja 50: 10  

 

De Naam des HEEREN is ons dus geopenbaard tot onze troost, opdat wij de troost van de vergeving der zonden 

zouden deelachtig worden.  

En hierop, mijn geliefden! leg ik het hoogste gewicht, want ik weet wel, hoe veel er geleden wordt, en welke 

schrikkelijke nood en smart een mens kan pijnigen, maar ik weet ook uit Gods Woord, dat de droefheid naar de 

wereld de dood werkt, maar dat alleen de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. 

 De Naam des HEEREN is de volheid van al Zijn deugden en volmaaktheden, waarmee Hij een arm, verbrijzeld 

hart, dat geen troost wil noch kan aannemen, wil opheffen uit de diepte en zó vervullen, dat het plotseling in het 

hart opkomt: Mijn God, mijn God! hoe is het mogelijk, dat Gij U met mij wilt inlaten, dat Gij wilt omzien naar zulk 

een monster als ik ben!  
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