Opdracht

»En degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelven is een licht opgegaan". Matthéiis
4:16b

Wij willen zeggen tot iedere in het duister zittende ziel: gij behoeft niet meer in het duister te zitten, want het licht
omringt u aan alle zijden; het is reeds opgegaan.

Welk een barmhartigheid, mijn lieve troosteloze hoorder, dat gij niet in de hel zijt! Gij had er reeds kunnen zijn:
velen die niet erger zijn dan gij, zijn er reeds, en gij zijt nog hier in het land van de hoop. Heden handelt God niet
met u volgens de wet, maar volgens het evangelie; gij zijt heden niet gekomen tot Sinai, geen brandende berg is
voor u, en geen geluid van de donder verschrikt u. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, waar de Middelaar van het
nieuwe verbond van genade en vrede spreekt. Ziet dan toe dat gij Dien die spreekt niet verwerpt.
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