
Oorzaak 

 

Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem 
Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en 
geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en 
steune op zijn God".  
Jesaja 50: 10 

 

Zolang wij in dit aardse leven, onder onze voeten de vaste 
grond van de vergeving der zonden hebben, hebben wij ook 
een vrije toegang tot de troon der genade, en dan wandelen wij 
niet in duisternis, maar genieten het lieflijk licht van Gods 
aangezicht. Maar dit is juist het vreselijkste, dat het geloof aan 
de vergeving der zonden zo dikwijls geschokt en bewogen 
wordt, en juist daardoor ligt de nood ons, als een zware last op 
de schouders en drukt het kruis ons zo diep ter neer. 

Want o! daar wij allen voor God onrein zijn, en diep bedorven, 
waar zou een reine te vinden zijn? Waar Gods onfeilbaar 
Woord, dat niet liegen kan, ons zegt, dat de Heere alleen heilig 
is, wijs mij dan maar één mensenkind aan, dat niet zondigt, ja de 
zonde die het verderf der mensen is, en de zonde is de 
oorzaak, waarom de Zon der gerechtigheid achter dikke wolken 
schuil gaat, zodat wij haar lieflijk licht missen moeten, en niets 
meer van de Heere gewaar worden.  
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