
Nog open 

 

„Ga henen, Mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; 

verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga" Jesaja 26:20  

O, mijn gelovige vrienden! waarom zoudt gij moedeloos zijn in deze tijd van heersende 

ziekte en ramp? Waarom zoudt gij verslagen zijn, alsof God u met een wolk van Zijn toorn 

bedekte? De wolken zijn wellicht enige druppelen van Gods toekomstige toorn over de 

wereld, zij zijn gelijk het begin van een onweder; maar tot u spreken zij de taal der liefde. 

God wil dat gij u nog meer zult verbergen in Christus, dat gij u meer zult afscheiden van 

de wereld: „Ga henen, Mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe". 

En gij arme zielen zonder Christus! ach! waarheen zult gij vluchten, arme schapen zonder 

herder, weerloos en verloren in ''s werelds woestijn? Gij hebt geen tehuis, „...ga in uw 

binnenste kamer, en sluit uw deur"; de wraak kan u toch bereiken. God is tegen u, Zijn 

toorn rust op u. De dag des Heeren is duisternis, en geen licht voor u. Waar gij ook gaat, 

gij zijt verloren. 

O, mijn broeders, gij zijt mannen, gij hebt uw rede, wilt gij niet vlieden voor de toekomende 

toorn? Zullen deze uitterende ziekten u niet overtuigen dat God sterker is dan gij, dat gij 

niets zijt in de hand van een vertoornde God? Ook voor u is Christus de deur ter redding, 

nog open, wijd open. Kom, o arme zondaar ga In uw binnenste kamer, en sluit de deuren 

na u toe". Verberg u een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.  
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