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Kerkelijke Nieuwsbrief week 43                              zaterdag 17 oktober tot 

zaterdag 24 oktober 2015 
 

Hij komt! 

 

Meditatie van ds. H. Polinder van Urk 

"Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben."  Openbaring 

1:7a  

Met deze woorden wordt direct de toon gezet voor de openbaringen die Johannes als balling op het eiland 

Patmos ontvangt. De komst van de Heere Jezus wordt aangekondigd: Ziet, Hij komt. Deze woorden zijn bepalend 

voor alles wat er nog gezegd gaat worden in dit boek. Johannes ziet en hoort wat gebeuren zal op de aarde en in 

de hemel in de eindtijd. Maar al die dingen wijzen op Hem, Die komt. Alles zal dienstbaar zijn aan de wederkomst 

van de Heere Jezus. Vandaar dat Johannes aan het begin van dit boek na de groet, die vol is van Gods genade, 

zijn lezers er met nadruk op wijst: Ziet, Hij komt.  

De komst van Christus is een komst in heerlijkheid. Hij zal komen met de wolken, zoals de discipelen was 

toegezegd bij Zijn hemelvaart. Zijn komst met de wolken, dat duidt aan dat Hij met Koninklijke macht en 

heerlijkheid terugkomt. Hij komt met Goddelijke luister en majesteit. Op een indrukwekkende manier zal Hij 

komen. In Daniël 7 lezen we van Hem dat aan deze komende Heere alle heerschappij over alle mensen en 

koninkrijken is gegeven. Zo komt Hij terug.  

Van Zijn hemelvaart kun je nog zeggen dat deze alleen in de beperkte kring van Zijn discipelen plaatsvond. Zijn 

komst met de wolken is niet beperkt tot een aantal mensen. Het indringende van deze woorden is juist dat 

wanneer Hij komt met de wolken, alle oog Hem zal zien. Alle mensen, jong en oud, die geleefd hebben sinds 

Adam en die nog leven, zullen Hem zien. Aan de mensen zal straks niet gevraagd worden of ze Hem willen zien. 

Ze zullen Hem zien, de verheerlijkte Christus in Zijn Koninklijke Majesteit.  

Laat dat op dit moment eens even op u inwerken: straks zult u Christus zien, wanneer Hij komt met wolken. Het is 

wel duidelijk dat de wereld zich op die ontmoeting met de verheerlijkte Christus helemaal niet voorbereidt. De 

wereld is bezig zich rijp te maken voor het oordeel van God, ondanks dat de Heere roept met Zijn Woord in Zijn 

zondaarsliefde: "Wend u naar Mij toe, alle gij einden der aarde en word behouden!"  

Maar zijn wij er wel op voorbereid dat Hij komt en dat ons oog Hem zal zien in heerlijkheid en grote kracht? 

Rekent u met de wederkomst van Christus? Bent u er klaar voor om Hem te ontmoeten? Want Hij komt om te 

oordelen de levenden en de doden!  

We komen te staan voor Christus, Die zal vragen wat we met Hem gedaan hebben, Die ons werd aangeboden in 

het Evangelie. Want in deze woorden horen we dat ook degenen die Hem doorstoken hebben, Hem zullen zien. 

We denken dan direct aan hen die de gekruisigde Jezus hebben doorstoken om te zien of Hij werkelijk gestorven 

was.  

Deze woorden zijn ontleend aan Zacharia 12:10, waar ze verbonden zijn aan de uitstorting van de Geest der 

genade en der gebeden. Op de pinksterdag hebben verslagen zondaren door de Heilige Geest de gekruisigde 

Jezus gezien, die zij doorstoken hadden. Ze waren immers verantwoordelijk voor Zijn kruisdood. Niet alleen zij 

zullen Hem straks zien, maar ook degenen die Hem doorstoken hebben en nooit Hem hebben ontmoet als 

Zaligmaker Die vanwege hun schuld naar het kruis moest.  
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Wat is het belangrijk dat we Hem op die dag niet voor het eerst zullen zien zodat Hij voor ons een vreemde is. 

Wanneer u en jij straks oog in oog met Christus zullen staan, zien we Hem dan pas echt voor het eerst?  

Echt bereid zijn voor de komst van de Heere Jezus betekent dat wij Hem hier in dit leven hebben gezien. Dat 

gebeurt wanneer de Heilige Geest onze ogen voor Hem gaat openen, Die wij doorstoken hebben vanwege onze 

zonden en ons ongeloof. Dan horen wij Zijn stem in het Woord en we zien Hem in het Woord. In die ontmoeting 

door Zijn Woord en Geest wijst deze Christus mij op mijn zonden en ongeloof, die Hem naar het kruis brachten. Ik 

leer mijn schuld bewenen en rouwklagen over Hem. Maar Hij leert mij ook zien op Zijn kruis, dat volkomen 

genoeg gedaan heeft aan het recht van God. De Heilige Geest geeft mij ogen om op Hem te zien als de enige en 

volkomen Zaligmaker.  

De vraag die de Heere ons aan het hart legt, is of wij deze Christus kennen voordat we Hem zullen zien, wanneer 

Hij komt de wolken. Die vraag klemt des te meer omdat wij niet weten wanneer Christus terugkomt en we Hem 

zullen aanschouwen. De genadetijd die God ons nu geeft, kan zo snel voorbij zijn. Hij is zo graag bereid van Zijn 

kant om zondaren te ontmoeten en zalig te maken in de genadetijd die we nu nog krijgen. Hij laat Zijn Woord aan 

ons horen, waarin Hij Zichzelf aanbiedt als de bereidwillige Zaligmaker. Hij wordt ons in het Evangelie aangereikt 

en laat Zijn hart zien. Zijn hart toont dat Hij geen lust heeft in onze dood, maar in onze bekering.  

Wie Hem hier niet ziet door het geloof, zal Hem straks zien tot zijn schrik en rouwklagen over het feit dat we aan 

Hem voorbij gegaan zijn. U ziet Hem niet en bent nog blind? Vraag om de Heilige Geest, Die zondaren ogen 

geeft om Hem te zien en te kennen. Ziet, Hij komt!  

Verjaardagen voorgangers: 

Dinsdag 20 oktober: Prof. Dr. en ds. W. J. op `t Hof HHK emeritushoogleraar en 

predikant wonend op Urk (dit was zijn laatste gemeente van 1 sept. 2007 tot 1 mei 

2013) wordt 68 jaar. Emeritaat is bij de HHK verplicht vanaf 1 mei na de 65
e
 

verjaardag.  

Woensdag 21 oktober: ds. H. van der Heiden Ger. Gem. te Wageningen wordt 44 

jaar. 

Totaal deze maand na deze week nog 6 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 44 zijn er 6 verjaardagen. U vindt ook een 

verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website. In november zijn er 26 

 

Beroepingswerk: 

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: 

www.dominees.nl  

 

Nieuwsberichten: 

 

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl  of www.cip.nl  

  

Link: 

 

www.goedeboeken.nl 

Komende week grote kortingen in Sliedrecht! Zie ook RD van vorige week 

zaterdag. Kom ook!  
Voor al uw reformatorische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en van 

Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet 

bestellen bij deze winkel. 

http://www.dominees.nl/
http://www.refdag.nl/
http://www.cip.nl/
http://www.goedeboeken.nl/
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Foto kerk: 

 
De Gereformeerde Gemeente te Norwich (Canada). Predikant hier is de 47-jarige ds. 

E. Hakvoort sinds 13 juni 2012. 

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd 

welkom. Verzoekfoto’s worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!  
(bron interieur: https://nl.wikipedia.org/wiki/Norwich_(Ontario)#/media/File:Organ_nrc_norwich.JPG)  

(bron buiten: http://www.netherlandsreformed.org/churches.html)  

(bron ds. Hakvoort: http://gergeminfo.nl/buitenland/predikanten/ds-e-hakvoort)  

 

Spreuk van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892): 

Ga o christen naar de mijn van rijkdom, en roep de Heilige Geest aan, opdat Hij uw 

hart rijk moge maken tot zaligheid.  

 
(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon) 

 

 

 

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546): 

125. Het is wel een zware aanvechting voor een jong mens, wanneer de duivel hem in 

zijn vlees blaast, merg en been ontsteekt en alle leden daarbij uitwendig aanlokt met 

gezichten, gebaren, dansen, klederen, woorden en beeltenissen van mannen en 

vrouwen en de wereld is thans geheel onzinnig met aanlokselen van klederen en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norwich_(Ontario)#/media/File:Organ_nrc_norwich.JPG
http://www.netherlandsreformed.org/churches.html
http://gergeminfo.nl/buitenland/predikanten/ds-e-hakvoort
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tooisels. Maar evenwel is het niet onmogelijk te overwinnen voor hem, die zich 

gewend heeft God aan te roepen en dit gebed uit te spreken: Vader leid ons niet in 

verzoeking! 

 

126. Mijn theologie heb ik niet geleerd op eenmaal, maar ik heb gedurig dieper en 

dieper daarnaar moeten onderzoeken, daar hebben mijn aanvechtingen mij toe 

gebracht. Want de Heilige Schrift kan men nimmer verstaan, buiten de praktijk en 

aanvechtingen. 

 

Engelse 

Psalm  51  

51 (1) Psalm 51 Version 1 

  

 GOD be merciful to me (God wees genadig tegen mij) 

   On Thy grace I rest my plea (Ik pleit op Uw genade) 

Plenteous in compassion Thou (Gij zijt overvloedig in mededogen) 

Blot out my transgression now (Delg mijn overtreding nu) 

Wash me, make me pure within (Was mij, maak mij zuiver vanbinnen) 

Cleanse, O cleanse me from my sin (Reinig, o reinig mij van mijn zonde). 

  
 

2   My transgressions I confess (Ik beken mijn overtredingen), 

Grief and guilt my soul oppress (Verdriet en een schuldgevoel leven in mijn hart); 

I have sinned against Thy grace (Ik heb gezondigd tegen Uw genade!), 

Long provoked Thee to Thy face; 

I confess my judgement just (Ik beken dat mijn oordeel juist is), 

Only in Thy mercy trust (Ik heb alleen vertrouwen in Uw goedertierenheid). 

  
 

3   I am evil, born in sin (Ik ben kwaad, in zonde geboren), 

Thou desirest truth within (Gij begeert waarheid vanbinnen); 

Thou alone my Saviour art (U alleen bent mijn Redder), 

Teach, restore and take my heart (Onderwijs, herstel en neem mijn hart); 

Make me pure, Thy grace bestow (Maak mij zuiver, schenk Uw genade) 

Wash me whiter than the snow. (Was mij witter dan de sneeuw) 

  
 

4   Broken, humbled to the dust (Gebroken, vernederd in het stof) 

By Thy wrath and judgement just (Door Uw toorn en oordeel alleen), 

Make this contrite heart rejoice (Maak dat dit berouwvol hart zich gaat verheugen), 

And in gladness hear Thy voice (En in vreugde Uw stem hoort); 

From my sins, O hide Thy face, (Verberg Uw aangezicht van mijn zonden) 

Blot them out in boundless grace. (Wis ze uit in grenzeloze genade) 

 

 

Nederlandse Psalm 51 vers 2,4 en 9 
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2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; 

Mijn zonde zie 'k mij steeds voor ogen zweven. 

'k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven; 

Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad, 

Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 

Dies ben ik, HEER, Uw gramschap dubbel waardig, 

'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; 

Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 

 

4.Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 

Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 

Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 

Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 

Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 

Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 

Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 

En in mijn geest de ware rust herboren. 

 

9.Gods offers zijn een gans verbroken geest, 

Door schuldbesef getroffen en verslagen; 

Dit offer kan Uw heilig oog behagen; 

't Is nooit, o God, van U veracht geweest. 

Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val 

Uw goedheid niet van zijne burg'ren wijken; 

Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal, 

Door Uwe straf, voor 's vijands macht bezwijken. 

 

 

Gedicht: 

 

1 Rust mijn ziel, uw God is Koning, 

heel de wereld Zijn gebied. 

Alles wisselt op Zijn wenken, 

maar Hij Zelf verandert niet. 

 

2 Ieder woelt hier om verand'ring 

en betreurt ze dag aan dag, 

hunkert naar ‘t geen hij eens zien zal, 

wenst terug 't geen hij eens zag. 

 

3 Rust mijn ziel, uw God is Koning! 

Wees tevreden met uw lot! 

Zie, hoe alles hier verandert, 

en verlang alleen naar God! 
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