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Kerkelijke Nieuwsbrief week 42                              zaterdag 10 oktober tot 

zaterdag 17 oktober 2015 
 

Meditatie van ds. L. Groenenberg uit Oud-Beijerland 
 
Genadetijd 
 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop 
Openbaring 3 vers 20 a 

 
De Koning van de Kerk spreekt tot de gemeente in Laodicéa. Een welvarende stad, 
waar in de christelijke gemeente een grote vervlakking gekomen was. Misschien niet 
uiterlijk maar wel innerlijk. Ook daar harten vol van wereldse zaken en niet brandend 
voor de dienst des Heeren. Ook bij de kinderen Gods de liefde verkild. Blijkbaar zeer 
aardsgericht. De meeste kerkgangers hadden geen lust om de Heere te vrezen en 
waren verblind voor de werkelijkheid van het eigen bestaan. Daarbij achtte men de 
gepredikte Zaligmaker ten diepste als niet, zoals Jesaja dat in zijn profetieën schrijft.  
De warmte van liefde tot de Heere en Zijn dienst ontbreekt. Ze zijn lauw en zo naar 
goddelijke maatstaven niet te genieten. Uiterlijk wel een net leven maar innerlijk de 
wereld gelijkvormig. Niet in afhankelijkheid zoeken de dingen die boven zijn. Ze 
kunnen zichzelf wel helpen, en hebben dus de hulp van de Heere niet nodig. Ten 
diepste nergens gebrek aan. En geen leven in genade en een putten uit de Bron van 
levend water. 
 
Ze hebben helemaal geen oog voor die toestand. Of een ingezonken geestelijk leven 
of men heeft aan een stuk uiterlijke godsdienst genoeg. Zo heeft de prediking van 
vrije genade weinig of geen uitwerking!  
En dan zeer ernstige woorden: Ik sta op het punt u uit te spuwen, want u bent het 
oordeel dubbel waardig! Toch komt dat oordeel nog niet want ook voor deze 
gemeente is er nog genadetijd. De Heere doet niet met haar naar dat zij verdiend 
heeft. 
Hij geeft nog genadetijd en spreekt daarin. Ontfermingen Gods, die in de tekst 
worden verwoord. Enkel opzoekende liefde! Christus gebruikt dan het beeld van een 
huis met een deur. Hij staat voor de deur. Hij staat aan de buitenkant van hun 
levenshuis en klopt en roept om binnengelaten te worden.  
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop! Dat Hij buiten moet staan, is schuld. Voor Hem 
geen plaats! Zo leeft elk mens van nature. Christus Jezus buiten het hart en leven 
laten. Hem in ongeloof verachten en Zijn bloed onrein achten. De dwaasheid van een 
verloren mens. 
 
In dit kloppen van de Opgestane Levensvorst mogen we opmerken dat de Heere nog 
geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij of zij zich bekeert 
en leeft. Christus wil nog zondaren zalig maken. Zo komt Hij tot u en jou. Om een 
plaats te ontvangen. Wat worden we hier ook aangesproken op onze 
verantwoordelijkheid. Wat dunkt u/jou van de Christus? Mocht er reeds gehoor 
gegeven worden aan de klop op de deur van uw levenshuis? Om zo door Hem 
bekleed te worden met klederen van heil, die geschikt zijn om eeuwig in de 
Bruiloftszaal te zijn! Witte kleding in plaats van zwarte, door en van de zonden.  
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Ach, zegt iemand, ik kan de deur van mijn hart niet openen! Inderdaad. Zo diep is 
onze verlorenheid. Zo onmachtig is de mens. Vooral zo onwillig. En dat is schuld. In 
de tekstwoorden echter ligt nog een belofte dat Hij Zelf nog opening wil geven. Want 
wat bij de mens onmogelijk is, is nu mogelijk bij Hem. Door genade wordt geleerd dat 
de Heilige Geest nog harde harten verbreekt en toegang bewerkt voor de kloppende 
Christus. Val daarom de kloppende Zaligmaker maar nederig te voet. 
 

Verjaardagen voorgangers: 

Donderdag 15 oktober 2015: ds. D. Heemskerk HHK te Ouderkerk aan de IJssel 

(sinds 9 mei 2013) en ds. R. Veldman Herv. te Sint Anthoniepolder (sinds 23 januari 

2008) worden allebei 64 jaar. 

Ds. R. Veldman is een jongere broer van de 71-jarige ds. K. Veldman uit Springford 

(Canada).  

Totaal deze maand na deze week nog 8 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 43: 17 tot 24 oktober 2015 zijn er 2 

verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn 

website. In november zijn er 25 verjaardagen D.V. Correctie: ds. W. Nobel werd 

vorige week geen 42 maar 52 jaar.  

  

Ambtsjubilea predikanten HHK: 

Maandag 12 oktober: ds. L. M. Jongejan (52) te Barneveld is 21 jaar predikant. 

Dinsdag 13 oktober: ds. J. L. Schreuders (58) te Urk (Moria, er is daar nog een HHK) 

is 30 jaar predikant. 

Donderdag 15 oktober 2015: ds. K. ten Klooster (69) emerituspredikant te 

Ridderkerk is 38 jaar predikant. 

Ds. Joh. Post (59) te Lunteren is 26 jaar predikant.  

 

Ambtsjubilea Ger. Gem. in Ned.: 

Donderdag 15 oktober 2015: ds. J. Roos te Barneveld is 28 jaar predikant.  

Eerstvolgende jubileum: 6 november ds. M. C. Tanis uit Werkendam (86 jaar) is 62 

jaar predikant D. V.  

 

Beroepingswerk: 

CGK: 

Ds. A. van der Zwan te Sliedrecht (Bethelkerk, er is nog een CGK) nam eind vorige 

week een beroep aan naar Dordrecht (Centrum, er is nog een CGK). 

A. van der Zwan werd geboren op 27 februari 

1972, hij is nu 43 jaar. Na zijn theologische 

opleiding nam toen kandidaat van der Zwan een 

beroep aan naar Oud-Vossemeer i.c.m. Tholen 

waar hij op 5 april 1999 werd bevestigd door ds. 

J. Westerink. Ruim 3,5 jaar heeft hij er gestaan 

en op 23 november 2002 werd hij door ds. J. P. 

Boiten bevestigd in de Bethelkerk te Sliedrecht. 

Volgende maand hoopt hij er dus 13 jaar te 

staan.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_jtJjiq8gCFUTNFAodWN8IOw&url=http://www.bethel-sliedrecht.nl/Pagina/Over-ons/Kerkenraad/Predikant&psig=AFQjCNGFs6hy0BF7T-Z5SsaCdfmkW3Sxjw&ust=1444149454479198
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De gemeente van Dordrecht was vacant sinds 6 april 2015 na afscheid van ds. J. M. J. 

Kieviet die naar Renswoude vertrok.  
(bron foto: http://www.bethel-sliedrecht.nl/Pagina/Over-ons/Kerkenraad/Predikant)   

 

Ger. Gem.: 

Ds. S. Maljaars te Middelharnis (Goeree-Overflakkee) nam eind 

vorige week een beroep aan naar het Zeeuwse Meliskerke. Sinds 8 

september 2010 stond de 46-jarige predikant in Middelharnis, zijn 

eerste gemeente. 

Het is het derde beroep bij de Ger. Gem. in een week dat werd 

aangenomen en dat is in dit kerkverband zeer uitzonderlijk.  

 
(Bron foto: http://gergeminfo.nl/nederland/predikanten/predikanten-m-s/ds-s-maljaars)   

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie het Twitteraccount: 

 https://twitter.com/info_beroepen of www.dominees.nl  

 

Nieuwsberichten: 

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl  of www.cip.nl  

  

Link: 

www.downloadpreken.nl  

 

Foto kerk: 

 
De Ger. Gem. in Ned. te Arnemuiden (Zeeland). Predikant hier is ds. M. Krijgsman 

sinds 15 september 2009.  

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd 

welkom. Verzoekfoto’s worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst! Ik heb geen 

verzoeken lopen momenteel dus dien er één in.   
(Bron foto’s: http://reliwiki.nl/index.php/Arnemuiden,_Burgemeester_Langebeeksestraat_16_-

_Gereformeerde_Gemeente_in_Nederland)  

http://www.bethel-sliedrecht.nl/Pagina/Over-ons/Kerkenraad/Predikant
http://gergeminfo.nl/nederland/predikanten/predikanten-m-s/ds-s-maljaars
https://twitter.com/info_beroepen
http://www.dominees.nl/
http://www.refdag.nl/
http://www.cip.nl/
http://www.downloadpreken.nl/
http://reliwiki.nl/index.php/Arnemuiden,_Burgemeester_Langebeeksestraat_16_-_Gereformeerde_Gemeente_in_Nederland
http://reliwiki.nl/index.php/Arnemuiden,_Burgemeester_Langebeeksestraat_16_-_Gereformeerde_Gemeente_in_Nederland
http://reliwiki.nl/images/0/07/Arnemuiden_Ger.Gem.in_Ned..jpg
http://reliwiki.nl/images/2/2e/Intenieur,_aanzicht_orgel,_orgelnummer_93_-_Arnemuiden_-_20417142_-_RCE.jpg
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Spreuk van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892): 

Ga o christen naar de mijn van rijkdom en roep de Heilige Geest aan, opdat Hij uw 

hart rijk moge maken tot zaligheid 
(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon) 

 

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546): 

125. Het is wel een zware aanvechting voor een jong mens, wanneer de duivel hem in 

zijn vlees blaast, merg en been ontsteekt en alle leden daarbij uitwendig aanlokt met 

gezichten, gebaren, dansen, klederen, woorden en beeltenissen van mannen en 

vrouwen en de wereld is thans geheel onzinnig met aanlokselen van klederen en 

tooisels. Maar evenwel is het niet onmogelijk te overwinnen voor hem, die zich 

gewend heeft God aan te roepen en dit gebed uit te spreken: Vader leid ons niet in 

verzoeking! 

 

126. Mijn theologie heb ik niet geleerd op eenmaal, maar ik heb gedurig dieper en 

dieper daarnaar moeten onderzoeken, daar hebben mijn aanvechtingen mij toe 

gebracht. Want de Heilige Schrift kan men nimmer verstaan, buiten de praktijk en 

aanvechtingen. 

 

Gedicht: 

 

Vader in de hemel, 

ik bid U niet om gezondheid en niet om ziekte, 

niet om het leven en niet om de dood, 

maar hierom, dat U over mijn gezondheid 

en mijn ziekte, 

over mijn leven en mijn dood beschikt 

tot Uw eer en mijn heil. 

U alleen weet wat goed voor mij is. 

U alleen bent de Heere, 

doe wat U wilt. 

Geef aan mij, neem van mij, 

maar maak mijn wil gelijkvormig aan de Uwe. 

  

Blaise Pascal (19 juni 1623-19 augustus 1662) 

 
 
 
 
 

 

 
 


