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Kerkelijke Nieuwsbrief week  41                             zaterdag 3 oktober tot 

zaterdag 10 oktober 2015 
 

Meditatie van  ds. M. van Kooten uit Elspeet 

 

Repos Ailleurs 

 

"Er blijft dan een rust over voor het volk Gods." Hebr. 4 vers 9  

Het levensdevies van Marnix van St. Aldegonde, de vermeende dichter van het Wilhelmus, 

was "Repos Ailleurs". Elders de rust. Hij kon het weten. In de bange strijd tegen de Spaanse 

dwingelandij heeft hij aan den lijve moeten ervaren dat de rust aan deze zijde van het graf niet 

te vinden is. Bij de inname van Antwerpen door de hertog van Parma in 1585 moest hij als 

burgemeester met duizenden die stad verlaten en moest hij elders rust zoeken om de Heere te 

kunnen dienen. Repos Ailleurs. In deze tijd van het jaar zijn er ook velen die elders de rust 

zoeken. Er wordt afstand genomen van het werk op school of in het bedrijf In onze 

geautomatiseerde, jachtige tijd, waarin het gemak de mens moet dienen, blijkt rust toch 

spaarzamenlijk te vinden te zijn. Met drommen trekt men uit naar bergen, bos en strand. Even 

naar een andere omgeving om tot rust te komen. Hoewel de vakantiemogelijkheden groter 

worden en rustoorden en rustkuren steeds meer moeten worden voorgeschreven, wordt de 

maatschappij er niet rustiger op. Het kan ook niet. Repos Ailleurs. Elders de rust. Op een 

rouwkaart wordt wel eens gedrukt dat de gestorvene nu uit mag rusten omdat de strijd 

gestreden is. Op de grafsteen leest men: "Hier rust..." Men denkt dat elders de rust is 

verkregen. Repos Ailleurs. Of het altijd waar is? 

De tekst spreekt ook van rust. Een rust die elders is. Repos Ailleurs. Er blijft dan een rust over 

voor het volk van God. Wie krijgt echt rust? Gods volk. Zijn dat alle mensen, omdat de Heere 

toch Eigenaar is van alles wat op aarde beweegt en leeft? Nee. Zijn dat alle gedoopte of 

belijdende lidmaten van de gemeenten? De ambtsdragers? Zij die voor de waarheid zijn of er 

voor ijveren? Ook niet. Er zijn er van het verbondsvolk die nooit in het beloofde land zijn 

gekomen vanwege hun ongeloof Zo is het ook geestelijk. Zonder geloof is het onmogelijk om 

God te behagen. Het Evangelie kan worden toegestemd, er kan mee worden ingestemd. Er 

kan zelfs vreugde over bedreven worden en alles zonder hartelijke overgave aan Christus. 

Zonder het volkomen vertrouwen op Zijn gerechtigheid, met verachting van al het onze. Van 

hen zegt de Heere: „Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!" Dat wil zeggen: Zij zullen zeker de 

eeuwige rust niet ingaan. 

Gods Woord zegt dat er een rust overblijft voor het volk van God. God heeft een volk op 

aarde. Uitverkoren van de grondlegging der wereld. En het kenmerk van dat volk is dat ze 

ingelijfd zijn in Christus door het geloof. Om daar weet van te hebben, maakt de Heere door 

Zijn Geest de zondaar eerst onrustig, zodat deze met Augustinus moet zeggen: „Onrustig is 

ons hart, totdat het rust vindt in U, o God!" Dan wordt geen rust meer gevonden in de zonden, 

de wereld, zichzelf, zijn godsdienstplichten. Een brok zonde word ik dan. Het oordeel Gods 

waard. Wat wordt de ware Rustaanbrenger Silo dan begeerd! Ja, de Heilige Geest doet op 

Hem rusten en betrouwen. Daar rusten de vermoeiden van kracht." 
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En wat is de rust die overblijft voor het volk van God? De eeuwige zaligheid. De rust is hier 

vaak van tijdelijke aard. De Rustaanbrenger verbergt Zich soms. Maar niet in de zaligheid. 

Daar mag ook volkomen gerust worden van de slaafse werken der zonden. Er blijft een rust 

over. De eeuwige rust is een blijvende rust. Nooit trekt Silo meer weg. En van de 

rustverstoorders zal gelden: „God roeit hen uit die ''s vromen rust verstoren." Er blijft een rust 

over. Dat wil zeggen dat die rust nog te vinden is voor een arme, afgetobde zondaar. Er is rust 

over. Daarom de nodiging van de Rustaanbrenger. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast 

zijt, en Ik zal u rust geven." 

Verjaardagen voorgangers: 
Vandaag 3 oktober: ds. G. Hendriks HHK emerituspredikant te Opheusden is 76 jaar 

geworden. 

Ds. C. van Krimpen Ger. Gem. predikant te Yerseke is 55 jaar geworden. 

Ds. Th. L. Zwartbol Oud Ger. Gem. in Ned. predikant te Stavenisse is 54 jaar geworden. 

Ds. W. Nobel HHK predikant te Kesteren is 42 jaar geworden. 

Maandag 5 oktober: ds. C. J. Meeuse Ger. Gem. predikant te Goes wordt 70 jaar. 

Ds. A. J. Schalkoort HHK emerituspredikant te Lunteren wordt 67 jaar. 

Ds. A. van Heteren CGK predikant op Urk (Pniëlkerk en Eben-Haëzerkerk, er zijn meerde 

CGK’s op Urk) wordt 64 jaar. 

Ds. M. van Kooten Herv. predikant te Elspeet wordt 57 jaar. 

Kand. J. W. Baan HHK wonend te Putten wordt 37 jaar. 

Dinsdag 6 oktober: ds. M. Mondria Ger. Gem. predikant te Waardenburg wordt 73 jaar. Hij 

is de oudste gemeentepredikant van de Ger. Gem. in Nederland. Emeritaat kan bij de Ger. 

Gem. aangevraagd worden vanaf de 70tigste verjaardag.  

Ds. J. J. Tanis Ger. Gem. predikant te Boskoop wordt 66 jaar. 

Donderdag 8 oktober 2015: ds. A. Verschuure Ger. Gem. predikant te Scherpenzeel wordt 

45 jaar.  

Totaal deze maand na deze week nog 10 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 42: 10 tot 17 oktober 2015 zijn er 2   verjaardagen, 

beide op 15 oktober. U vindt ook een verjaardagenlijst tot eind oktober op mijn website. 

 

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.: 
Vandaag 3 oktober: ds. en ook dr. M. Golverdingen emerituspredikant te Dordrecht is 36 

jaar predikant. 

Maandag 5 oktober 2015: ds. C. A. van Dieren te Rijssen Noord (er zijn 3 Ger. Gems daar) 

is 27 jaar predikant.  

Eerstvolgende jubileum: 18 februari 2016 D. V. 

 

Ambtsjubilea Ger. Gem. in Ned.:  
Woensdag 7 oktober 2015: ds. A. Schultink te Rhenen is 17 jaar predikant. 

Eerstvolgende jubileum: 15 oktober ds. J. Roos 28 jaar predikant D. V.  

 

Beroepingswerk: 
Ger. Gem. 

De predikanten ds. K. Boeder (54 jaar) uit Terwolde nam een beroep aan naar het Flakkeese  

Dirksland en  

Ds. A. P. Baaijens (46 jaar) uit Doetinchem nam een beroep aan naar het Zeeuwse 

Aagtekerke. Dirksland was vacant na vertrek van ds. J. Schipper naar Leerdam op 7 jan. 2014 

en Aagtekerke na vertrek van ds. D. W. Tuinier naar Waarde op 20 november 2013. 

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: 
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 https://twitter.com/info_beroepen  

 

Nieuwsberichten: 

 

Toogdag GBS 

Volgende week zaterdag 10 oktober wordt de jaarlijkse toogdag van de GBS gehouden 

in de Hoeksteen in Barneveld. Informatie over deze dag vindt u op de onderstaande 

link. De dag begint om 10.30 en wordt geopend door de oudste predikant van de Ger. 

Gem.: ds. P. Blok (95 jaar oud) en het duurt tot 15.30.  

 
 http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/Activiteiten/toogdag_gbs_3841980.html#.VgqlkGDovct  

Ds. Ramsbottom stopt als redacteur The Gospel Standard 

 

Ramsbottom. beeld RD  

Ds. B. A. Ramsbottom stopt per 1 januari 2016 als eindredacteur van The Gospel Standard, het kerkblad 

van de Engelse Strict Baptistgemeenten. Hij wordt opgevolgd door ds. T. J. Rosier, Strict Baptistpredikant 

in Maidstone. Ds. Ramsbottom (86) is predikant van de Strict Baptistgemeente in de Londense voorstad Luton. 

Lees verder op de link: 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_ramsbottom_stopt_als_redacteur_the_gospel_standard_1_

942328 

HHG Ooltgensplaat koopt Groene Kruisgebouw 

 

De hersteld hervormde gemeente (hhg) te Ooltgensplaat gaat het Groene Kruisgebouw aan de 
Lindenlaan kopen. Vorige week stemde de commissie toezicht en financiën in de Hersteld Hervormde 
Kerk in met een geldlening voor de gemeente. Hierdoor kan de gemeente tot aankoop overgaan. 

https://twitter.com/info_beroepen
http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/Activiteiten/toogdag_gbs_3841980.html#.VgqlkGDovct
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_ramsbottom_stopt_als_redacteur_the_gospel_standard_1_942328
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_ramsbottom_stopt_als_redacteur_the_gospel_standard_1_942328
http://www.refdag.nl/polopoly_fs/ramsbottom_1_1_942350!image/3646217414.jpg
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Het pand van het Groene Kruis blijft bestaan. Er wordt onder meer een kerkzaal ingericht die ruim 
genoeg is voor de 60 gemeenteleden (van wie 33 belijdende leden en 27 doopleden). Er komen 
maximaal honderd zitplaatsen in de kerkzaal, vertelt scriba ing. C. Okker. Verder krijgt de kerk een 
consistoriekamer en een ruimte voor de crèche. Op de eerste verdieping van het pand kan een zaal 
worden gerealiseerd voor clubs en jongerenwerk. 

De kosten voor aankoop en verbouwing zijn begroot op zo’n 300.000 euro. Op 1 maart 2016 opent de 
kerk haar deuren, zo is de verwachting. 

In de kerkbode roept de kerkenraad de gemeente op een steentje bij te dragen aan het gereedmaken 
van het Groene Kruisgebouw. „Als de Heere het ons geeft, zal het groene kruis veranderen in een 
ander kruis, een geheiligd kruis”, aldus de kerkenraad. 

beeld ing. C. Okker 

 

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl   

  

Link: 

 
www.goedeboeken.nl 

Voor al uw reformatorische boeken! Veel theologie zoals prekenboeken, 

levensbeschrijvingen, Bijbelverklaringen, verder ook veel voor de jeugd, alles zowel nieuw 

als tweedehands. Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht. Open: dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 

17.00 en donderdag tot 21.00 en van Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht, open: 

maandag/dinsdag/vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00. En u kunt ook altijd boeken via 

internet bestellen bij deze winkel. De winter is weer in aantocht, de avonden worden langer en 

de dagen korter. Goede gelegenheden om wat (vaker) te lezen!  

 

www.woordendaad.nl  

 

Foto kerk: 

http://www.refdag.nl/
http://www.goedeboeken.nl/
http://www.woordendaad.nl/
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De Christelijk Gereformeerde Kerk te Rijnsburg. Predikant daar is ds. C. Westerink (64 jaar) 

sinds 5 februari 2010. Hij is een broer van de 76-jarige ds. J. Westerink van Urk. 

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. 

Graag een tip hiervoor dus! Verzoekfoto’s worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!  

 
(Bron: http://www.ebenhaezer.info/content/fotoalbum/2886  

http://www.cip.nl/nieuws/juli-2014/43005-Ik-gruw-van-WK-schermen-in-de-kerk)  

 

Psalm 57 vers 1, 2 en 7 
Deze Psalm is niet zo heel bekend. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat minder bekende 

Psalmen zoals deze bijna nooit in de kerkdiensten worden gezongen. Hij is toch mooi en rijk 

van inhoud.  

 
1.Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên; 

Want mijne ziel betrouwt op U alleen; 

Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug'len; 

Ik berg mij daar voor alle tegenheên; 

Totdat Uw macht den vijand zal beteug'len. 

 

2.Ik roep tot God, den Koning van 't heelal; 

Tot God, die't werk aan mij voleinden zal, 

Die van omhoog, mij redt uit mijn ellenden, 

En hoe men woed', mijn vijand brengt ten val: 

God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden. 

http://www.ebenhaezer.info/content/fotoalbum/2886
http://www.cip.nl/nieuws/juli-2014/43005-Ik-gruw-van-WK-schermen-in-de-kerk
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7.Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog; 

Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog; 

Verhef U dan ver boven 's hemels kringen; 

Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 

Laat ieder die door heel de wereld zingen. 

 

 
Psalm 57 LM 

    

 MY God, in Whom are all the springs 
   Of boundless love and grace unknown, 
Hide me beneath Thy spreading wings, (Verberg mij onder Uw gespreide vleugels) 
    Till these calamities are gone. (Tot deze calamiteiten voorbij zijn) 

  
 

2   Up to the heavens I send my cry; (Tot de hemel zend ik mijn geroep) 
    The Lord will my desires perform; (De Heere zal mijn verlangens uitvoeren) 

He sends His mercy from the sky, (Hij zendt Zijn genade uit de hemel) 

    And saves me from the threatening storm. (En red me van de dreigende storm) 

  
 

3   Be Thou exalted, O my God (Gij wordt verheven o mijn God) 
    Above the heavens, where angels dwell (Boven de hemelen, waar engelen wonen) 

Thy power on earth be known abroad, (Uw macht op aarde is bekend) 
    And land to land Thy wonders tell. (En vertel van land tot land Uw wonderen) 

  
 

4   My heart is fixed, my song shall raise (Mijn hart is vast, mijn zang zal rijzen) 
    Immortal honours to Thy name; 
Awake my tongue, send forth my praise, (Waak op mijn tong, zend lof) 
    With all the fervour of my frame. (met alle ijver van mijn bestaan) 

  
 

5   High o’er the earth His mercy reigns, (Hoger dan de aarde heerst Zijn genade) 
    And reaches to the utmost sky; (En bereikt de grootste hemel) 
His Truth to endless years remains, (Zijn Waarheid blijft in eindeloze jaren) 
    When lower worlds dissolve and die. (Wanneer lagere werelden ontbinden en sterven)  

  
 

 
Isaac Watts, 1674-1748 

 

 

Spreuk van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892): 
Als we wankelmoedig zijn, lijden we aan een ernstige ziekte waar we niet lichtvaardig mee 

om moeten gaan, maar waar we meteen mee naar de Geliefde Dokter moeten gaan. 
(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon) 

 

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546): 
123. Dat zijn geringe duivels, die met hoererij, gierigheid en eer aanvechten; maar dat zijn 

hogere geesten, die aanvechten met ongeloof, wanhoop en ketterij.  

 

124. Waarom laat God de mensen zo aangevochten worden en zondigen? Antwoord: Opdat 

de mens zichzelf en God zou leren kennen; zichzelf zou leren kennen dat hij niets vermag, 

http://hymns.countedfaithful.org/authorListing.php?authorsID=IW_1
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dan zondigen en kwaad doen; God zou leren kennen, dat Gods genade sterker is dan alle 

schepselen; en alzo zich laten verachten en Gods genade roemen en prijzen. 

 

Gedicht: 
 
 De vrolijke reiziger  

Wijk, werelds gewemel,  

ik moet naar de hemel.  

Verhinder me niet.  

Weg zonden! Zwijgt, lusten!  

Ik wil hier niet rusten  

in `s vijands gebied  

 

Met God wil ik zwerven  

en `s werelds goed derven.  

Wat geef ik om schijn?  

`k Zoek schatten van waarde  

en wil hier op aarde  

Een vreemdeling zijn.  

 

Verkeer ik in `t eenzaam  

met Jezus gemeenzaam,  

dan wens ik niets meer.  

En reis ik metr an`dren?  

Wij troosten elkand’ren  

en loven de Heer’.  

 

Hoe dichter ik nader  

naar `t Huis van mijn Vader,  

hoe sterker ik hijg  

naar d’ eeuwige woning,  

het feest van mijn kroning  

en `t eind van de krijg  

 

En wat zou mij hind’ren?  

`k Zie de uurtjes reeds mindr’en.  

Laat `s werelds gedruis  

mijn moed niet verslappen.  

Nog weinige stappen  

En dan ben ik Thuis!  

 

Hiëronymus van Alphen (1746-1803) 
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