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Kerkelijke Nieuwsbrief 40                              zaterdag 20 september tot zaterdag 

27 september 2014 
 

Verjaardagen voorgangers: 
Vandaag 20 september: ds. D. J. Budding Herv. emerituspredikant wonend te Nunspeet is 

70 jaar geworden 

Ds. K. ten Klooster HHK emerituspredikant wonend te Ridderkerk is 68 jaar geworden 

Zondag 21 september: dhr. Joh. Fekkes HHK voorganger wonend te Nijkerk wordt 69 jaar. 

dhr. of kandidaat Fekkes preekt al vele jaren maar werd nooit dominee. Hij heeft een paar jaar 

zendingswerk gedaan in Suriname.  

Ds. J. B. Zippro Ger. Gem. predikant te Groningen wordt 53 jaar 

Ds. E. Hakvoort Ger. Gem. predikant te Norwich (Canada) wordt 46 jaar 

Ds. P. Verhaar HHK predikant te Nieuwerkerk wordt 45 jaar 

Maandag 22 september: ds. A. T. Vergunst Ger. Gem. predikant te Waupun (USA) wordt 53 

jaar.  

Woensdag 24 september 2014: ds. J. M. D. de Heer Ger. Gem. predikant te Middelburg 

(Centrum, er is nog een Ger. Gem. Zuid waar ds. J. J. Tanis predikant is) wordt 43 jaar 

Donderdag 25 september: ds. W. J. Teunissen HHK predikant te Vriezenveen wordt 65 jaar. 

ds. Teunissen zal volgens de regels uiterlijk 1 mei 2015 met emeritaat moeten. In de HHK is 

wel gelegenheid om na het emeritaat nog een paar jaar pastoraal werk te blijven doen in een 

gemeente.  

Vrijdag 26 september: ds. R. van de Kamp HHK predikant te Putten wordt 54 jaar 

Totaal in Oktober zijn er 22 verjaardagen  

In nieuwsbrief 41 zijn er 6 verjaardagen 

 

Ambtsjubilea predikanten HHK: 
Dinsdag 23 september: ds. G. de Greef emerituspredikant wonend te IJsselmuiden is 41 jaar 

predikant 

Donderdag 25 september: ds. A. Vlietstra te Katwijk aan Zee Sporthal, (waar hij samen met 

ds. P. den Ouden staat. Er is nog een HHK daar die kerkt in de Unizaal) 

 is 33 jaar predikant.  

Ds. Vlietstra staat al 16,5 jaar in Katwijk aan Zee 

Eerstvolgende jubileum: 12 oktober D. V. 

 

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.: 
Vandaag 20 september: ds. P. Melis van Ermelo is 25 jaar predikant. Ik wil nog een portret 

van hem geven:  

P. Melis werd geboren op 21 november 1949 (hij is nu 64 jaar). Na zijn studie werd hij in juni 

1989 beroepbaar gesteld en hij nam toen een beroep aan naar Nieuw-Beijerland waar hij op 

20 september 1989 tot predikant werd bevestigd. 17 april 1996 volgde zijn 2
de

 gemeente: 

Genemuiden, waar hij door ds. F. Mulder werd bevestigd. Bijna 6 jaar later vertrok hij naar 

Veen waar hij op 19 juni 2002 door ds. M. Karens werd bevestigd. Bijna 10 jaar later volgde 

op 6 april 2011 zijn huidige gemeente: Ermelo, waar hij door ds. G. van Manen uit Elspeet 

werd bevestigd.  

In het RD van afgelopen donderdag staat een interview met ds. Melis.  

 

Zondag 21 september: ds. W. Harinck van Moerkapelle is 26 jaar predikant. Hij is een zoon 

van ds. C. Harinck, Ger. Gem. emerituspredikant te Kapelle 

Ds. M. Karens van Werkendam is 20 jaar predikant. Al deze 20 jaar staat hij in Werkendam. 
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Maandag 22 september: ds. M. J. van Gelder emerituspredikant wonend te Geldermalsen is 

43 jaar predikant 

Ds. J. S. van der Net emerituspredikant wonend te Houten is 38 jaar predikant  

Dinsdag 23 september: ds. W. Visscher te Amersfoort is 22 jaar predikant. Al deze 22 jaar 

staat hij in Amersfoort 

Vrijdag 26 september 2014: ds. C. Harinck emerituspredikant te Kapelle is 52 jaar 

predikant. Ds. Harinck staat na ds. P. Blok (die is 55 jaar predikant) het langst in het ambt van 

alle Ger. Gem. predikanten.  

 

Nieuwsberichten: 

 

Kand. Van Olst doet intrede in hhg Doornspijk 
18-09-2014 09:47 | gewijzigd 18-09-2014 10:21 | Redactie kerk  

Kand. K. van Olst (42 jaar) uit Genemuiden is woensdag bevestigd als predikant van de hersteld 

hervormde gemeente te Doornspijk. De 58-jarige Ds. B. Reinders uit Staphorst leidde de dienst. Als tekst 

was gekozen Psalm 126:5: Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.. Behalve de 

bevestiger namen aan de handoplegging deel de 84-jarige ds. H. de Bode, de 71-jarige ds. W. Roos, de 66-

jarige Prof. dr. W. J. op ’t Hof en de 54-jarige ds. A. de Groot.  

Lees verder op deze link: 
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kand_van_olst_doet_intrede_in_hhg_doornspi

jk_1_855436?localLinksEnabled=false 

 

 
Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl 

  

Link: 

 
http://hymns.countedfaithful.org/hymnmp3s/ 

 

http://hymns.countedfaithful.org/alphaListing.php?letterToShow=A 

 

Foto kerk: 

  

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kand_van_olst_doet_intrede_in_hhg_doornspijk_1_855436?localLinksEnabled=false
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kand_van_olst_doet_intrede_in_hhg_doornspijk_1_855436?localLinksEnabled=false
http://www.kerktijden.nl/
http://hymns.countedfaithful.org/hymnmp3s/
http://hymns.countedfaithful.org/alphaListing.php?letterToShow=A
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De Oud Gereformeerde Jachin-Boazkerk op Urk. De predikant hier is de 68-jarige ds. T. 

Klok. Ds. Klok staat al sinds 20 december 1997 (dus bijna 17 jaar) op Urk.  
(bron foto’s: www.reliwiki.nl en www.oudgergeminfo.nl) 

Volgende week: de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dordrecht Centrum (er is nog een CGK 

Zuid waar ds. G. J. H. Vogel predikant is)  

De predikant daar is ds. J. M. J. Kieviet.  
(verzoekfoto’s mag u altijd indienen) 

 

2 parels van Luther: 
11. Met Gods werken gaat het zó in de wereld: eer ze geschieden, zo gelooft niemand, doch 

wanneer ze geschieden, zo acht het niemand. Ongeloof gaat voor, vergeten volgt na. (Zie 

Psalm 106 vers 7-14) 

12. God wil Zich de wijzer niet laten zetten door koningen, vorsten, heren en wijzen op aarde, 

Hij wil die zetten; wij zullen Hem niet zeggen, wat voor uur het geslagen heeft, Hij wil het 

ons zeggen. 

 
(volgende week parel 13, 14 en 15) 

 

Gedicht: 
De ware rijkdom 
Geen geld bekore ons jong gemoed, 
Maar heiligheid en deugd. 
De wijsheid is het nodigst goed: 
Het sieraad van de jeugd. 
 
Wat is toch rijkdom? Wat is eer? 
Een handvol nietig slijk. 
Gods vriend te wezen is veel meer: 
Die Jezus lieft is rijk. 
 
Kom, vallen we onze God te voet 
Om deugd en heiligheid. 
Zo wordt op aard’ ons jong gemoed 
Ten hemel voorbereid. 
 
Dan krijgen wij die beste schat, 
Die nimmer meer vergaat. 
Dan lopen wij het deugdenpad 
En schrikken van het kwaad. 
 

 
 
 
 

http://www.reliwiki.nl/
http://www.oudgergeminfo.nl/

