
Nieuwsbrief week 3                              zaterdag 12 januari tot zaterdag 19 januari  
2013 
 

Verjaardagen voorgangers: 
Zondag 13 januari: ds. M. van Reenen HHK predikant te Andelst i.c.m. 
Ederveen wordt vandaag 30 jaar 
Donderdag 17 januari: ds. A. P. van der Meer emerituspredikant Oud Ger. 
Gem. in Ned. buiten verband (hij preekt nog regelmatig in Sleeuwijk, Krimpen, 
en Ijsselmuiden) wordt vandaag 69 jaar 
Vrijdag 18 januari: ds. A. A. Brugge Ger. Gem. predikant te Ede wordt vandaag 
47 jaar 
 
Totaal deze maand nog 11   verjaardagen. 4 HHK voorgangers, 2 Vrije 
predikanten, 5 Ger. Gem. predikanten 
In de volgende nieuwsbrief 19 januari tot 26 januari 4 verjaardagen, 2 Ger 
Gemm-ers en 2 HHK-ers   
 

Ambtjubilea predikanten HHK: 
Vandaag 12 januari: ds. D. Heemskerk (61 jaar oud) van Genemuiden is 30 jaar 
predikant 
Maandag 14 januari: ds. J. G. Blom (66 jaar oud) emerituspredikant te Kesteren 
en pastoraal medewerker van Loon op Zand (zijn oude gemeente) en 
Papendrecht is vandaag 26 jaar predikant.  
 
Op 25 januari is het laatste jubilea van deze maand, ds. R. van Kooten 39 jaar 
predikant 
 
Ambtjubilea predikanten Ger. Gem: 
De eerstvolgende is in februari, ds. C. Sonnevelt van Krabbendijke 
 
Institueringen Gereformeerde Gemeenten: 
Dinsdag 15 januari: Rotterdam Centrum (je hebt in Rotterdam ook Ger Gem 
Ijsselmonde, Zuidwijk en Alexanderpolder) bestaat vandaag 169 jaar. Deze 
gemeente heeft 13 keer een eigen predikant gehad en is nu sinds 1984 vacant 
Nog 1 deze maand. In Februari is er 1 gemeente die de instituering gedenkt 
 
Institueringen Gereformeerde Gemeenten buitenland: 
Voorlopig géén. Eerstvolgende 25 maart 
 
Institueringen Gereformeerde Gemeente in Nederland: 
Donderdag 17 januari: Vriezenveen bestaat 80 jaar 



Zaterdag 19 januari: Krimpen aan de IJssel bestaat 25 jaar 
 

Beroepingswerk HHK: 
Afgelopen zaterdag heeft ds. D. Heemskerk van Genemuiden (61 jaar oud) een 
beroep gehad uit Waarder (laatst gediend door ds. P. de Vries) en Wijk bij 
Heusden (laatst gediend door ds. C. M. Buijs). Voor deze twee beroepen moet 
hij op zaterdag 26 januari uiterlijk beslist hebben.   
 
Beroepingswerk Ger Gem. ds. J. Ijsselstein: 
Momenteel heeft ds. J. Ijsselstein de volgende beroepen lopen: 
Arnhem, Bodegraven, Carterton, Den Haag i.c.m. Scheveningen, Groningen, 
Houten, Kampen, Leiderdorp, Lelystad, Oostkapelle, Slikkerveer, Rotterdam 
Zuidwijk, Waarde, Woerden,  Rotterdam Alexanderpolder en Vlaardingen. 

 
 
Vrijdag 18 januari zal nog tussen hem en ds.  B. J. van Boven van de Valk-
Wekerom gestemd worden te Rijssen West (je hebt ook een gemeente Rijssen 
Noord en Rijssen Zuid) 
 
Nieuwsberichten: 

Gg Westzaan bestaat 125 jaar 

 
De gereformeerde gemeente te Westzaan. Foto Orgelsnoordholland.nl  

http://www.refdag.nl/polopoly_fs/westzaan_gergem1_1_705206!image/479362358.jpg


WESTZAAN – De gereformeerde gemeente (gg) te Westzaan bestaat 125 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan vond dinsdagavond een herdenkingsdienst plaats, waarin consulent ds. G. Heijkamp (56 jaar 
oud) van de gemeente Enkhuizen voorging. 
 
„Ons kerkgebouw is het oudste kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten”, zegt ouderling J. 
Tanger desgevraagd. „Het is een voormalige doopsgezinde vermaning, die de gemeente in 1964 
kocht. Door een scheuring van de gemeente na de kwestie rond ds. R. Kok had het grootste deel van 
de gemeente zich losgemaakt van ons kerkverband. Zij hielden het kerkgebouw in bezit, zodat wij 
moesten omzien naar een ander pand en uiteindelijk de vermaning kochten. De houten 
Noordervermaning is van 1695, en de stenen aanbouw aan de voorkant vermoedelijk van 1861. Het 
Van Damorgel werd in 1875 opgeleverd.” 
 
In het kader van het jubileum is Tanger bezig met een jubileumboek. „Ik ga ervan uit dat het boek 
260 tot 270 pagina’s zal gaan tellen, met zo’n 220 afbeeldingen. Na verschijning van de 
jubileumuitgave rond het 100-jarig bestaan is er nieuwe informatie boven water gekomen. Achteraf 
is er ook heel wat blijven liggen dat nu wel opgenomen wordt.” De prijs is niet nog bekend. 
Op 1 maart organiseert de jeugdvereniging –die zo’n twintig leden heeft– een zangavond vanwege 
het jubileum.  
De gemeente telt op dit moment 97 (doop)leden. Er zijn een Bijbelkring, een zondagsschool van twee 
groepen en een activiteitencommissie. De gemeente heeft nooit een predikant gehad, maar wel 
twee oefenaren: A. Verhagen (1908-1914) en H. van Schothorst (1914-1918). 

 

GgiN Berkenwoude bestaat 100 jaar 

BERKENWOUDE – De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Berkenwoude vierde vorige 
maand haar honderdjarig bestaan. 
Dat staat in het nieuwste nummer van De Wachter Sions, het weekblad van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland.  
 
Op de dag van het jubileum, 5 december, ging consulent de 48-jarige ds. J. A. Weststrate  van 
Terneuzen voor in een herdenkingsdienst. Hij sprak over Psalm 27:4: „Eén ding heb ik van den HEERE 
begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om 
de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.” 
 
Ds. Weststrate preekte over het thema ”Davids begeerte om in Gods huis te wonen”. Het eerste punt 
was de enige begeerte. Vervolgens preekte de predikant over een gedurige begeerte en ten slotte 
over een gelovige begeerte. „Mochten deze begeerten ook de onze zijn, bij de herdenking van het 
feit dat de gemeente hier 100 jaar mag bestaan.” 
 
Een van de diakenen gaf een overzicht van de geschiedenis van de gemeente. Hij haalde aan hoe het 
kerkgebouw na een renovatie in 2005 weer werd betrokken en hoe in 2010 het orgel werd 
vernieuwd.  

 
 

Link: 
www.dewoesteweg.nl  
 

Foto kerk: 
 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=psalm+27%3A4&id37=1&l=nl&set=10
http://www.dewoesteweg.nl/


 
Oud. Ger. Gem. in Ned. te Dordrecht. U ziet op de foto een hek en daarachter is 
de kerk, achter het woonhuis.  
 
Volgende week: Hersteld Hervormde Kerk te Goedereede met de predikant 
erbij ds. J. W. van Estrik (8 september 56 jaar geworden) 
 
Gedicht:  

Mijn hart vertrouwt op U, mijn Heiland en mijn Heer’! 
Uw vrije liefd’ alleen behield mij keer op keer, 
En zal ook t’ allen tijd voor wanhoop mij bewaren, 
Wanneer mijn ziel verkeert in nood of doodsgevaren. 
 
Wilt u een keer een speciale kerk zien op de foto? Bijvoorbeeld uw eigen kerk? 
Mail mij dan, dan zet ik die kerk er een keer in.  
 
Voor op/aanmerkingen, aanvullingen enzovoorts mag u/jij mij altijd mailen 
naar: chrdekker@kliksafe.nl  
Ik wens u/jou een goede zondag en een goede week toe. 
Met vriendelijke groeten, 
Christoffel 
 
 
 
 
 

 
 


