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Kerkelijke Nieuwsbrief week 33                              zaterdag 8 augustus tot 

zaterdag 15 augustus 2015 
 

Meditatie van ds. J. van Prooijen nu staande te Hendrik-Ido-Ambacht 

Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Micha 

7:7 

In de eerste zes verzen van ons teksthoofdstuk deelt de profeet Micha ons mede dat Israël de Heere heeft 

verlaten en dat er maar zeer weinig oprechte vromen overgebleven zijn. De goedertierene is vergaan uit het land 

en er is niemand oprecht onder de mensen (vers 2a). De goedertierenen, dat zijn degenen die God vrezen, die 

Hem aankleven, zij zijn vergaan uit het land. Zij zijn weinigen geworden in Israël. Is dat ook niet in onze dagen het 

geval? Waar zijn ze nog die de Heere oprecht kennen en vrezen en die komen te bukken en te buigen voor Hem? 

Die bukken en buigen in de verbrokenheid van de ziel onder de wegen en handelingen die Hij met hen komt te 

houden? Moeten we in het algemeen gesproken niet zeggen, gelijk hier de profeet zegt: er is niemand oprecht 

onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren (vers 2b)? Is 

er niet alom een zoeken om het eigen vlees te behouden? Waar is de oprechtheid gebleven? De kranten staan 

vol van dwaasheden en goddeloosheden die in ons land geschieden. Wij hebben God verlaten en daarom 

hebben we smart op smart te vrezenl 

 

Maar waar zijn ze nog die dit in de poorten komen bekend te maken? Waar zijn ze nog die weten dat de Heere ze 

daar gesteld heeft als een roeper in de woestijn om uit te roepen: O, land, land, land hoor des HEEREN woord! ? 

De getrouwen zijn weinigen geworden, geliefden! De profeet Micha mocht van ''s Heeren wege verwaardigd 

worden en zich gedrongen weten om de oordelen aan te wijzen die komen zouden over Jeruzalem en Samarfa 

vanwege de overtreding van Jakob en om de zonden van het huis Israëls (Micha 1:5)! Israël wandelde in uiterlijke 

zin nog wel naar de inzettingen van de ceremoniële dienst, maar zonder te verstaan wat die ceremoniën te 

betekenen hadden. Zonder te verstaan dat al die offers heenwezen naar het bloed des Lams, naar het 

verzoenend bloed van Hem Die komen zou om in de volheid des tijds Zich dood te lieven voor Zijn uitverkorenen, 

Zich dood te lieven voor in zichzelf doodschuldige vijanden en zondaren. Al was er tot op zekere hoogte de vorm 

nog, het wezen werd zo gemist. Dat is in onze tijd over het algemeen niet anders. Ach, wat wordt er niet 

uitgewerkt in eigen kracht! Allerlei kunstgrepen om maar een beetje vroom te blijven doen, maar God hebben we 

niet meer nodig! Het ligt alles in de breuk, maar we voelen de breuk niet! We leven er overheen. We hebben ons 

afgekeerd van de levende God. Dat is de diepe kern van de zaak. De profeet zegt: zij loeren altemaal op bloed, 

zij jagen, een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Nu, daar behoeven we niet zoveel van te zeggen, want als 

we even terugzien wat er in de achterliggende maanden in Nederland gebeurd is, dan is het bij ons niet anders. 

Hoe velen zijn er niet onschuldig vermoord! Een mensenleven telt niet meer! Het gaat alles om geld, goud en 

goed, om eer en aanzien. En de moordenaar wordt niet meer gestraft naar Gods Woord. Ons land leeft zich uit in 

zonden en misdaden, en dat steeds driester. Wat moet ervan terechtkomen? We denken ook aan onze jeugd. In 

onze tijd wordt veel goedgepraat om de lieve vrede wil, maar zouden wij dat vrede kunnen noemen als meer en 

meer de duivel onze jeugd komt te vernielen met al die toestanden van radio, tv, dvd-films, internet enz. 

Nogmaals mensen, waar moet het toch heen? Wat zal er van ons geworden?  

In de tijd van Micha was ook Israël in diep verval; ook daar was het toen ver weg. Maar Micha komt zich daar niet 

buiten te stellen, noch zich er boven te stellen. Nee geliefden, ook hij was een inwoner van dat volk en door 

genade had hij zichzelf leren kennen als een mensenkind, als Adammiet. Al deed hij dan in het openbaar niet 

mee en al liep hij niet mee in het najagen van de ongerechtigheden, hij weet evenwel door genade wie hij 

vanbinnen is, welk een persoon hij is voor een heilig en alwetend God. Het zou groot zijn dat ook wij dit door 

genade mochten weten, zoals Micha dat mocht weten. Ach, als God naar Micha niet had omgezien, dan had hij 
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ook uitgezien naar de dingen van de wereld. Maar nu mag hij zeggen: Maar ik zal uitzien naar den HEERE! En 

wij?  

De profeet spreekt hier in de eerste plaats over een levendig uitzien naar den HEERE. Niet in eigen kracht, het is 

geen grootspraak van Micha, van: ''dat kan ik wel en dat zal ik wel doen''. Nee, mijn geliefden, God komt Zijn volk 

eenvoudig te maken, hij komt ze ootmoedig te maken. De nood van land en volk, de teloorgang van land en volk 

drijft Micha uit naar de HEERE. Waarin bestaat zijn grote smart? Dat er sprake is van een economische 

neergang? Nee mensen, het smart hem dat ze God kwijt zijn en naar Hem niet meer vragen dan alleen 

voorwerpelijk. Ach, dan kunnen er grote gemeenten en grote kerken gebouwd worden, maar als er meer niet is, 

dan is het alles zo uiterlijk, dan kan het God niet behagen. Waar is dat met een verbroken hart en met een 

verslagen geest uitzien naar den HEERE in onze dagen? Om van Hem hulp te mogen verkrijgen? Micha kende 

daar wat van! 

Hij wist ook bij ervaring dat hij vanuit zichzelf geen geweer had in de strijd tegen al die zonden en 

ongerechtigheden die hem zo smartten, ja, hij wist dat hij 

vanuit zichzelf onbekwaam en onwillig was om God te verheerlijken. Ach, kenden wij daar allen tezamen ook iets 

van bij inleving opdat Gods Naam verheerlijkt mocht worden en Zijn inzettingen geacht. Niet alleen op zondag, 

maar in ons ganse leven. Mensen, we hebben in alles God zo nodig, zowel in ons kerkelijk en maatschappelijk 

leven als in ons politieke leven, anders zoeken we het toch in de wereldgelijkvormigheid, ook al zonderen we ons 

af. O, als het op ''s mensen eer gaat aankomen, dan blijft hij uit en van zichzelf naar wegen zoeken om zichzelf te 

behagen, dan zal hij toch trachten, een weg te vinden om zichzelf erdoor te worstelen; en dan heeft hij God niet 

nodig. Is dat niet wereldgelijkvormig? We zullen met al onze eigen wegen en onze eigengerechtigheden eens 

schipbreuk moeten lijden. Zalig niets te zijn! Gelukkig hij die bij inleving dat mag ervaren, wat zo voortreffelijk 

geschreven staat in Johannes 15 vers 5b: want zonder Mij kunt gij niets doen. Als dat nu leeft in de ziel van Gods 

volk, in de ootmoed en verbrokenheid des harten, wat gaat dat volk dan spreken? Dan zeggen zij: ''Heere, zonder 

U vermogen wij niets''. Dat is nu de rechte grond om te vergaderen, mensen, hetzij kerkelijk, politiek of 

maatschappelijk: enerzijds inlevende het onvermogen om uit en van zichzelf ooit God te kunnen bedoelen en 

anderzijds het vermogen verwachtende alleen van Zijn hulp. Ik zal wachten op den God mijns heils, zegt Micha. 

Gods volk mag zo het oog wel eens omhoog slaan om de Heere nodig te hebben. Ach, dat God onze voor- en 

achtertocht mocht wezen, gelijk als Hij dat was voor Zijn volk Israël in de woestijn dat Hij veertig jaar leidde, nacht 

en dag, onder Zijn vuur- en wolkkolom. De reis door de woestijn, van Egypte naar Kanaan, had in vijf dagen 

gekund, maar Zijn weg duurde veertig jaren. Daar had God een wijze bedoeling mee: Zijn volk moest beproefd en 

getuchtigd worden om te verstaan en te erkenen dat God alleen hun Leidsman was, opdat ze geheel van Hem 

zouden afhangen, in Zijn wegen zouden wandelen en Zijn heilige geboden geduriglijk in de ziel zouden 

omdragen. Ik zal wachten op den God mijns heils. Mensen, Micha''s wachten is een gelovig wachten. In onze 

dagen is er zo onnoemelijk veel geloof, maar is dat alles wel het ware zaligmakende geloof? Het komt op 

waarheid aan in het binnenste, of God er ook vanaf weet! Micha mag wachten op de God zijns heils. De Heere 

heeft voor hem, voor zijn ziel, de zaligheid ontsloten. Maar wat ging eraan vooraf? Wel, die smartelijke inleving 

van zijn zonden: O God, ik heb tegen U gezondigd en gedaan wat kwaad was in Uw ogen. O God, wees mij 

zondaar genadig. God heeft van eeuwigheid een volk verkoren. Dat volk komt Hij in de tijd te trekken met 

liefdekoorden. Hij doet het neerbuigen bij het ontdekkend licht van Zijn lieve Geest, zodat het zichzelf leren 

kennen en het, gelijk de verloren zoon, gaat uitdrukken: ''ik heb gezondigd tegen den Hemel; ik ben niet meer 

waardig een zoon genaamd te worden''. Maar zulk een zal Hij ook, naar de mate des geloofs, Zijn heil doen zien; 

Hij zal hun de zaligheid in Christus voor het geloofsoog ontsluiten tot hunner verwondering. 

Maar dat volk zal niet met ledige ogen kunnen aanzien dat ons land, waarin de Naam des Heeren in vroeger 

tijden zo rijkelijk getuigenis heeft gekregen, verkocht wordt aan allerlei dwaasheden. Dat alles wat de Heere in 

oude tijden gebouwd heeft, meer en meer afgebroken wordt en aan de goddeloosheden van de tijd wordt 

prijsgegeven. Waarom geschiedt dat? Omdat wij van het heilspoor zijn afgegaan, omdat wij groot willen zijn en 

verenigen willen met alles wat mens en vlees is. Kijk mensen, de Heere blaast erin, maar wij merken het niet op. 

Reeds verscheidene ernstige epidemieën onder het vee heeft Hij ons in de afgelopen jaren toegezonden. En is 
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Nederland niet ten staarte gemaakt? Wat is er van onze visserij, scheepvaart, landbouw en veeteelt al niet 

weggenomen! Deze en andere zaken zijn ons in de toorn Gods ontnomen omdat we God niet meer nodig 

hebben. Zo zijn we verzekerd tot boven de oren! En dan hebben we God niet meer nodig, nee, dan betrouwen we 

op de god van Ekron, de moloch van deze tijd. Dan hebben we meer goden dan de enige ware God, Die het ons 

toeroept: ''dat zijn geen goden, maar afgoden''! Weet het toch, mensen: de Heere is een jaloers God op Zijn eer, 

Hij gunt Zijn eer de afgoden niet! Micha zegt: ik zal wachten op den God mijns heils. Mocht dat ook onze 

levenspraktijk zijn! 

Wij mogen Gods Woord nog hebben. En ook de geschriften van onze vaderen, daarop gegrond. Dat is een groot 

voorrecht, zeker, maar laten we ons in gedachten, woorden en daden maar niet verheffen boven hen die de wet 

niet weten. Het kan wel eens zo wezen dat wij ganselijk ontkracht moeten worden opdat God daaruit uiteindelijk 

verheerlijkt worde. Mensen, kijk maar niet naar het grote dat zich verheft met zovele zetels. Het gaat immers niet 

in de eerste plaats om het aantal, maar of het in Gods gunst mag wezen, of het Zijn gunst komt weg te dragen. 

Daarop komt het aan! 

We zien verder dat de profeet niet alleen een levendig uitzien kent naar God en een verlangend wachten op God, 

de God zijns heils, maar ook, in de derde plaats, een gelovig vertrouwen op zijn God: mijn God zal mij horen, zo 

zegt hij. Niet vanwege verdienste of waardigheid in mij, zal Hij horen, nee, maar enkel uit genade. Zulk een zal in 

verwondering ervaren dat God met hem niet handelt naar zijn zonden. En dat zonder krenking van Zijn eer - want 

als het recht ligt in de ziel dan is het hen toch in de eerste plaats om Gods eer te doen! - , daar God zijn straf op 

Zijn geliefde Schootzoon deed aanlopen. O, zalig hij die ''t mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil 

schuldig keuren. 

Misschien zegt u wel: Micha mag uitzien, verlangen, vertrouwen, die man heeft het, die bezit het nu! Nee 

mensen, die zaligheid van Micha moet nu iedere keer weer aan hem bevestigd worden. Daarmee houdt God hem 

nu verbonden aan de genadetroon om daar te wenen en te treuren om zijn zonden, en ook om die van land en 

volk. Om daar in steile en diepe afhankelijk- 

heid te belijden dat hij geen kracht heeft tegen de wereld, de duivel en zijn eigen vlees, en tegen die grote 

menigte die zich verzet tegen al wat God genaamd wordt. Zalig het alleen van Hem te verwachten, biddende met 

de woorden van Psalm 108 vers 7:  

 

O God, Die ''s lands benauwdheid ziet, Red toch Uw volk uit zijn verdriet; Want ''s mensen heil is ijdelheid; Maar 

als Gods almacht ons geleidt, Dan doen w'' in Hem de kloekste daan, Zodat wij duizenden verslaan; Want allen, 

die ons wederstreven, Zal Hij vertreden en doen sneven. 

Ds. J. van Prooijen 

 

Verjaardagen voorgangers: 

Zondag 9 augustus: ds. D. de Wit Ger. Gem. te Barneveld Centrum, er is nog een 

Ger. Gem. Zuid die vacant is, wordt 51 jaar.  

Woensdag 12 augustus: ds. J. M. J. Kieviet CGK te Renswoude wordt 65 jaar. 

Ds. D. Zoet HHK te Ouddorp wordt 44 jaar. 

Donderdag 13 augustus 2015: ds. A. Kort Oud Ger. Gem. in Ned. te Krimpen aan de 

IJssel (dit is ook de grootste OGGIN) wordt 64 jaar. 

Totaal deze maand na deze week nog 14 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 34: 15 tot 22 augustus 2015 zijn er 6  

verjaardagen. De nieuwsbrief daarop is van 22 augustus tot 5 september . U vindt ook 

een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website. 
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Nieuwsberichten: 

 

Christen Iran na jarenlange celstraf vrijgelaten 

 

Kerkdienst in Iran. Beeld RD  

De Iraanse christen Alireza Seyyedian is na jarenlange opsluiting in de Evingevangenis in de Iraanse 

hoofdstad Teheran, vrijgelaten.  

Volgens Christian Solidarity Worldwide (CSW) kwam Seyyedian vrij op 27 juli, enkele dagen eerder dan gepland. 

De Iraniër zat drie jaar, zes maanden en tien dagen in de cel. Hij had te maken met eenzame opsluiting 

Lees verder op de link: 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/christen_iran_na_jarenlange_celstraf_vrijgelaten_1_930418  

 

 

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl   

 

 

Foto kerk: 

 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/christen_iran_na_jarenlange_celstraf_vrijgelaten_1_930418
http://www.kerktijden.nl/
http://www.refdag.nl/polopoly_fs/kerkdienst_iran_web_1_930417!image/1458242978.jpg
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De Gereformeerde Gemeente te Corsica (USA). De predikant hier is ds. E. C. Adams 

(58 jaar) sinds 15 september 2005. De gemeente heeft 241 leden. 

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd 

welkom. Verzoekfoto’s worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!  

 
(bron foto’s: ds. Adams http://gergeminfo.nl/buitenland/predikanten/ds-ec-adams 

Kerk: http://gergeminfo.nl/buitenland/gemeenten-amerika-canada/classis-mid-west/corsica-usa)  

 

Spreuk van Spurgeon: 

We zullen niet moe worden van het wachten op God, als we bedenken hoe lang en hoe 

genadig Hij op ons gewacht heeft. 

 
(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon) 

 

Psalm 62 vers 1, 4 en 5: 

Mijn ziel is immers stil tot God; 

Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 

Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 

Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 

Stel u gerust, zwijg Gode stil; 

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 

Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 

Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

http://gergeminfo.nl/buitenland/gemeenten-amerika-canada/classis-mid-west/corsica-usa
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In God is al mijn heil, mijn eer, 

Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 

God is mijn toevlucht in het lijden. 

Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 

Stort voor Hem uit uw ganse hart: 

God is een toevlucht t' allen tijde. 

 

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546): 

107. Als het tot een treffen komt, zodat ik tegen duivel, zonde, wereld, dood en nood 

mij moet teweer stellen, en anders geen raad noch troost voorhanden is, behalve de 

enige Hoeksteen Jezus Christus, dan bevind ik wel wat ik kan, en welk een kunst het is 

in Christus te geloven! 

 

108. Zij dreigen ons met de dood, doch wanneer ze zo wijs waren, als zij dwaas zijn, 

zouden ze ons met het leven bedreigen. 

 

Gedicht: 

 

Ga niet alleen  

 

Ga niet alleen door `t leven  

Die last is u te zwaar;  

Laat Eén u sterkte geven,  

Ga tot uw Middelaar!  

Daar is zoveel te klagen,  

Daar is zoveel geween  

En zoveel leed te dragen,  

Ga niet alleen!  

 

Welzalig die `t ervaren,  

Dat Hij hun alles is;  

Dan kennen z’ in gevaren  

Bezorgdheid noch gemis.  

Hij draagt dan in Zijn armen  

Door alle nood hen heen;  

Wie steunt op Zijn ontfermen,  

Is nooit alleen!  

 

En dan, als `t leed der aarde  

Voor immer is gedaan,  

Als in des hemels gaarde  

Uw blijde voeten staan,  

Dan ziet g’ in `t zalig Eden  

Slechts zaal’ gen om u heen;  

Dan prijst `g in eeuwigheden  
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Uw Heere alleen! 

  

J. H. Gunning 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


