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Kerkelijke Nieuwsbrief week 28                               zaterdag 28 juni  tot zaterdag 

5 juli 2014 
 

Verjaardagen voorgangers: 
Vandaag 28 juni: ds. G. W. S. Mulder Ger. Gem. te Zoetermeer is 41 jaar geworden 

Maandag 30 juni: ds. C. A. van Dieren Ger. Gem. te Rijssen Noord (al 12,5 jaar) wordt 

61 jaar  

Woensdag 2 juli 2014: ds. H. Juffer HHK emerituspredikant te Nieuwe Tonge wordt 52 

jaar. ds. Juffer doet pastoraal werk in Voorburg 

Vrijdag 4 juli: ds. H. Zweistra HHK te Nederhemert wordt 64 jaar  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 29 5 tot 12 juli zijn er 4 verjaardagen 

In Juli zijn er 19 verjaardagen.  

 

Nieuwsberichten: 

 

Deze keer wil ik in de nieuwsberichten wat aandacht besteden aan de Sudanese 

christin Meriam.  

Sudanese christin vastgehouden op politiebureau 

 

Meriam met haar familie na haar eerste vrijlating 

De Sudanese vrouw die ter dood was veroordeeld wegens 

haar weigering afstand te doen van het christelijke geloof, 

is nadat ze dinsdag was vrijgelaten opnieuw vastgezet. 

Volgens haar advocaat wordt de vrouw op het 

politiebureau ondervraagt vanwege het verstrekken van 

valse informatie.  

De vrouw zou geprobeerd hebben om met een door Zuid-

Sudan uitgegeven noodreisdocument naar de Verenigde 

Staten te reizen. Het Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeurs van Amerika en Zuid-

Sudan om die reden woensdag ontboden.  

Voor de rest van dit artikel, zie deze link: 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/sudanese_christin_vastgehouden_op_politiebureau_1_837170?localLi

nksEnabled=false 

Sudanese Meriam overgedragen aan politie 

Soedan – De Soedanese Meriam Ibrahim, die de dag na haar vrijlating op de luchthaven van Khartoem 

werd gearresteerd, is na verhoor overgedragen aan de politie. Ze werd samen met haar man Daniel en 

hun twee kinderen door een overmacht van veiligheidsagenten gearresteerd en meegenomen voor 

ondervraging. Reden daarvoor was dat Meriam volgens de veiligheidsdienst verkeerde en zelfs vervalste 

reisdocumenten bij zich had. De Amerikaanse overheid houdt de zaak nauwlettend in de gaten en werkt 

met de Soedanese overheid aan het vertrek van Miriam en haar gezin uit het land. 

Kijk op deze onderstaande link voor de rest van het artikel: 

 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/sudanese_christin_vastgehouden_op_politiebureau_1_837170?localLinksEnabled=false
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/sudanese_christin_vastgehouden_op_politiebureau_1_837170?localLinksEnabled=false
http://www.refdag.nl/polopoly_fs/nic6342568_1_837169!image/980438710.jpg
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https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/2014/juni/meriam-

overgedragen-aan-politie/ 

 

De berichtgeving over Meriam is momenteel wat onduidelijk.  

 

Bevestiging kand. R. Bakker OGG 

Vandaag zal kand. R. Bakker van de Oud Ger. Gem. in Barneveld aldaar tot predikant 

bevestigd worden. De diensten zijn de in de Ger. Gem. in Ned. te Barneveld. Om 10.00 

wordt. Dhr. Bakker bevestigd tot predikant door de 68-jarige Urker predikant T. Klok en 

om 14.30 zal ds. R. Bakker (50 jaar) zijn intrede doen. Sinds Augustus 2012 was Bakker 

lerend ouderling te Barneveld. Toen is hij ook door. Ds. Klok bevestigd. De gemeente van 

Barneveld telt rond de 1000 leden.  

 

 
Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl 

  

 

Foto kerk: 

  
 
 De Ger. Gem. in Ned. te Opheusden. Opheusden. Deze gemeente telt 3308 leden. Na 

Barneveld met 3508 leden is dit de grootste gemeente binnen de Ger. Gem. in Ned. De 

predikant hier is ds. A. van Voorden (57 jaar) sinds juli 2010.   

Volgende week: De Vrije Oud Ger. Gem. te Terneuzen  

 

Link:  

http://www.metropolitantabernacle.org 
de videopreken op deze site van de Engelse dr. Peter Masters uit Londen zijn hartelijk aan 

te bevelen. Vooral de avonddiensten zijn heel duidelijk en de gezongen Hymns zijn 

prachtig.  

 

Boekje parels van Luther: 
Ik wil voortaan elke week één of twee spreuken uit het boekje: parels van Luther 

 

1. Het geloof is niet de menselijke waan en droom, die sommigen voor het geloof houden. 

Maar het is een goddelijk werk in ons, datr ons verandert en opnieuw doet geboren 

worden uit God. Het doodt de oude Adam, en maakt uit ons geheel andere mensen, van 

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/2014/juni/meriam-overgedragen-aan-politie/
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/2014/juni/meriam-overgedragen-aan-politie/
http://www.kerktijden.nl/
http://www.metropolitantabernacle.org/


Kerkelijke Nieuwsbrief week 28 2014             zaterdag 28 juni tot zaterdag 5 juli 2014 
 

3 
 

hart, moed, zin en krachten. Het is geen luie losse gedachte, maar een levendig, ernstig, 

vertroostend en zeker vertrouwen des harten, aangaande een zodanig uitnemende 

heerlijkheid, waardoor wij met Christus, en door Hem met de Vader één zijn. Het is de 

aard des geloofs, dat het met de zaken bezig is, die het niet ziet of gevoelt, en er evenzo 

mee omgaat, alsof het die in handen had; het heeft geen andere troost, dan dat het weet dat 

God niet liegt of bedriegt. O!, het geloof is levendig, werkzaam, machting ding; zodat het 

onmogelijk is, dat het niet zonder ophouden wat goeds zou werken. Het vraagt ook niet, of 

er goede werken te doen zijn; maar voor men ernaar vraagt, heeft het geloof het reeds 

gedaan en zo is het altijd bedrijvig.  

 

2. Aangezien God de Allerhoogste is en er niets boven Hem is, zo kan Hij niet boven 

Zich, noch naast Zich zien, maar Hij ziet in Zich en onder Zich. Hoe dieper nu iemand 

onder Hem is, hoe beter Hij hem ziet.  

 

Gedicht: 

 
De vrijheid van een christen 

Hoor, wereldling! 
Hoe gul ik zing 
De roem van onze vrijheid! 
Wij dienen God 
In ’t zoet genot 
Van ware rust en vrijheid. 
 
’t Was Jezus’ lust, 
Om ons de rust 
Te kopen voor Zijn leven; 
Hij gaf geen Wet, 
Of ze is gezet, 
Om ons die rust te geven. 
 
Door God als God, 
En Zijn gebod 
In ’t ware licht te kennen, 
Zal oog en hart, 
De strik ontward, 
Aan ’s hemels vrijheid wennen. 
 
Gods kind te zijn; 
Geen angst, geen pijn, 
Maar onze God te vrezen; 
Met Jezus’ Beeld 
Te zijn bedeeld; 
Zou dat geen vrijheid wezen? 
 
             Hieronymus van Alphen ( 8 augustus 1746- 2 april 1803)  
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