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Kerkelijke Nieuwsbrief week 26                              zaterdag 14 juni tot zaterdag 

21 juni  2014 
 

Verjaardagen voorgangers: 

Vandaag 14 juni: ds. R. P. van Rooijen HHK van Oosterwolde is 59 jaar geworden 

Ds. B. L. C. Aarnoudse CGK te Doornspijk is 56 jaar geworden 

Zondag 15 juni:  ds. P. Blok Ger. Gem. emerituspredikant te Dirksland wordt 94 jaar. 

ds. P. Blok is de oudste predikant van de Ger. Gem. Een paar keer per jaar preekt hij 

nog in zijn woonplaats Dirksland waar hij ook lange tijd als gemeentepredikant heeft 

gediend. Ds. Blok hoopt in augustus 55 jaar predikant te zijn. Ds. L. Blok uit 

Gorinchem is familie van hem.  

Maandag 16 juni: ds. G. J. Capellen CGK te Kerkwerve wordt 66 jaar 

Dinsdag 17 juni:  ds. A. K. Wallet CGK emerituspredikant te Schoonrewoerd wordt 

75 jaar. ds. Wallet doet ook mee aan de kanselruil met de Hersteld Hervormde Kerk.  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 27: 21 tot 28 juni zijn er 5 verjaardagen 

 

Beroepingswerk: 

 

In de Ger. Gem. zijn afgelopen dinsdag de studenten (nu officieel 

kandidaten of proponenten) H. A. van Zetten en P. D. den Haan 

beroepbaar gesteld. Kand. Van Zetten heeft al 29 beroepen gehad en 

kand. Den Haan 17.  

Nog geen van de twee kandidaten heeft een beroep aangenomen. Dit 

zal hoogst waarschijnlijk vandaag nog of volgende week 

zijn.  

De beroepen kunt u zien op deze linken:    kand. Van Zetten 

 

http://gergeminfo.nl/theologische-school/studenten/kand-ha-van-zetten 

 

 
kand. Den Haan 

 

http://gergeminfo.nl/theologische-school/studenten/kand-pd-den-haan 

 
 (foto’s komen van www.gergeminfo.nl)  

 

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: 

www.dominees.nl    

 

Nieuwsberichten: 

 

Hervormde gemeenten Stellendam en Melissant worden 
samengevoegd 

 
De hervormde gemeenten Stellendam en Melissant worden samengevoegd tot de hervormde gemeente 
Stellendam-Melissant, aldus het voorgenomen besluit van de protestantse classis Brielle. Het besluit wordt eind 
juni definitief. 

http://gergeminfo.nl/theologische-school/studenten/kand-ha-van-zetten
http://gergeminfo.nl/theologische-school/studenten/kand-pd-den-haan
http://www.gergeminfo.nl/
http://www.dominees.nl/
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Diaken Bram Kievit, scriba hervormd Stellendam, deelt mee dat de samenvoeging te maken heeft met het 
ontstaan van de PKN in 2004. 

 

Lees verder op deze link: 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/hervormde_gemeenten_stellendam_en_me

lissant_worden_samengevoegd_1_833697?localLinksEnabled=false 

 
(de predikant van Stellendam is ds. D. Hoolwerf)  

 

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl 

  

Link: 

www.theologieportaal.nl  

 

Foto kerk: 

 
De Hersteld Hervormde (dorps)Kerk te Opheusden. De gemeente van Opheusden staat 

met 2002 leden op de 3
de

 plaats wat het ledental betreft. (Op de eerste plaats staat 

Staphorst en de tweede Ouddorp)  

Predikant van deze gemeente is de 46-jarige ds. J. C. den Ouden (zie foto) die hier 

staat sinds 16 september 2009. Ds. J. C. den Ouden heeft nog twee broers die 

predikant zijn binnen de HHK. Namelijk ds. N. den Ouden (44 jaar) te Sint 

Maartensdijk en ds. P. den Ouden (49 jaar) te Katwijk aan Zee (Sporthal samen met 

ds. A. Vlietstra. In Katwijk zijn twee HHK’s) 
(bron van de foto’s: www.reliwiki.nl en www.cip.nl)  

 

Gedicht: 

 

De Zaaier 
 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/hervormde_gemeenten_stellendam_en_melissant_worden_samengevoegd_1_833697?localLinksEnabled=false
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/hervormde_gemeenten_stellendam_en_melissant_worden_samengevoegd_1_833697?localLinksEnabled=false
http://www.kerktijden.nl/
http://www.theologieportaal.nl/
http://www.reliwiki.nl/
http://www.cip.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ds. den Ouden&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LNwgKSbKs5SYqM&tbnid=vuG5f39xzhC3_M:&ved=&url=http://www.cip.nl/artikel/15438/Lijden-niet-opvatten-als-straf&ei=rsyNU77fLcyCPcnSgLAI&psig=AFQjCNFr6ry63vB6tfsjHzAfpmGTTScMSw&ust=1401888303082201
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De zaaier zaait met gulle hand 

zijn zaden over heel zijn land. 

Hij werkt op hoop van zegen. 

Niet ieder zaadje geeft zijn vrucht. 

De landman is er voor beducht, 

als ’t valt op harde wegen. 

 

 

Door vogels wordt het opgepikt, 

door doornen wordt ’t gewas verstikt. 

De zaden gaan verloren. 

Het goede zaad vraagt goede grond. 

Daar groeien planten kerngezond, 

en ruist het volle koren. 

 

Wanneer de aarde vruchtbaar is. 

Dan kiemt het zaad van ’t Woord gewis 

en zal zijn vruchten geven. 

Wel veertig-, zestig-, honderdvoud, 

een korenschoof zo geel als goud, 

tot voedsel om te leven. 

 

O Heere, maak ons hart bereid, 

Gij, Die de grote Landman zijt, 

dat wij Uw zaad ontvangen, 

om op te wassen tot uw eer 

en vruchten dragen keer op keer. 

Dat is ons sterk verlangen. 

 

 

O Heil’ge Geest, schik U bij ’t Woord, 

dat hier voortdurend wordt gehoord, 

en wil ons hart verlichten. 

Geef dat het zaad ontkiemen mag; 

Dat iedereen de vruchten zag. 

Wil zo Uw Kerk toch stichten! 

 

 

M. Nijsse (1904-1978)  

 

 
 
 

 

 
 
 
 


