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Kerkelijke Nieuwsbrief week 18                              zaterdag 26 april tot zaterdag 

3 mei 2014 
 

Verjaardagen voorgangers: 

Maandag 28 april: ds. D. W. Tuinier van de Ger. Gem. te Waarde wordt 50 jaar 

Donderdag 1 mei 2014: stud. J. Kommerie HHK wonend te De Bilt wordt 29 jaar 

Totaal in Mei zijn er 25 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 19 2014, 3 mei tot 10 mei zijn er 5 

verjaardagen 

 

Overleden: 
Vorige week dinsdag is overleden op de leeftijd van 71 jaar emerituspredikant ds. Tj. 

de Jong. Hij had een ernstige vorm van kanker. Hij is afgelopen dinsdag begraven te 

Staphorst.  

Ds. de Jong woonde te Staphorst, waar hij ook lange tijd predikant was. 

Hij werd geboren op 30 mei 1942. In juni 1969 werd hij beroepbaar gesteld. Op 4 

oktober 1969 werd hij tot predikant bevestigd in Nieuw-Lekkerland. Na 3,5 jaar 

volgde het Veluwse Garderen op 15 april 1974. Daarna op 1 juni werd ds. de Jong 

zendingspredikant in Zimbabwe. Bijna 3 jaar later volgde zijn 4
de

 gemeente: het 

Zeeuwse Poortvliet op 15 maart 1980. Daar stond hij ruim 5 jaar.  Zijn één na laatste 

gemeente volgde op 3 juli 1985: voor de tweede keer het Veluwse Garderen.  

Op 9 september 1992 werd hij bevestigd in zijn laatste gemeente: Staphorst waar hij 

tot zijn emeritaat op 1 mei 2008 is gebleven. Bijna 16 jaar heeft hij daar mogen staan. 

Na zijn emeritaat heeft hij nog in de gemeenten van Staphorst,  Harskamp en 

Vriezenveen pastoraal werk verricht. Hij heeft nog gepreekt tot augustus vorig jaar.  

 

 

Nieuwsberichten: 

 

Gg Deventer bestaat 50 jaar 

 

De gereformeerde gemeente (gg) in Deventer bestaat 
vandaag vijftig jaar. Afgelopen Paaszondag heeft consulent de 
51-jarige ds. K. Boeder van Terwolde tijdens de avonddienst 
stilgestaan bij dit feit. 

In 1950 kwamen enkele gezinnen voor het eerst op zondag 
samen om een preek te lezen. Na enkele maanden 
bijeenkomsten in ’t Hoekhuis in Deventer te hebben belegd, 
verhuisden zij naar de christelijke ulo aan de Polstraat. In 1958 
verruilde de groep de school voor een oud clubgebouw aan de 
Stromarkt. Op 24 april 1964 werd de gemeente geïnstitueerd. 
Ds. G. Schipaanboord sprak bij die gelegenheid over 1 
Koningen 18:44: En het geschiedde op de zevende maal, dat 
hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op 
van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en 
kom af, dat u de regen niet ophoude.  In 1966 kocht de 
gemeente het huidige kerkgebouw, aan de Graaf van 
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Burenstraat. Schommelde het aantal leden begin jaren zeventig rond de 90, de laatste decennia ligt 
het rond de 50. Verder zijn er vaak gasten –bijvoorbeeld schippers en militairen– in de diensten 
aanwezig. 

De geschiedenis van de gemeente is in boekvorm vastgelegd. Op donderdag 8 mei zal het eerste 
exemplaar worden overhandigd aan de burgemeester van Deventer, ir. A. P. Heidema. Het 
herdenkingsboek (214 bladzijden, fullcolour, 21 euro) is te bestellen via boek@gergemdeventer.nl of 
bij de scriba, S. C. Bos, Leonard Springerlaan 295, 7424 AB Deventer.  

 

 

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl 

 

Foto kerk:  

 

 
 

De Hervormde (dorps)Kerk in het Veluwse Elspeet. Predikant hier is ds. M. van 

Kooten, u ziet hem ook op de foto, die hier staat sinds september 2010.  

 

mailto:boek@gergemdeventer.nl
http://www.kerktijden.nl/
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Volgende week: de Hersteld Hervormde Kerk te Oldebroek (eveneens op de Veluwe). 

En die gemeente kerkt in een voormalige boerderij.  

 

Gedicht: 

 

Even 

 

Even naar huis 

Even naar de zaak 

Even de krant 

Even een vermaak 

Even op reis 

Even naar de kerk 

Even op bed 

Even aan het werk 

En hebt u er op gelet? 

Men doet voor het eten even een gebed. 

Want in deze snelle tijd is alles maar 

Even, even, even 

Men vliegt en haast zich voort, 

Men kan maar even leven. 

Doch na dit even.. eeuwigheid! 

Bent u daar wel op voorbereid? 

 

 Dit gedicht las ik vorige week in het kerkblad de Vijgeboom  
 

 
 
 


