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Kerkelijke Nieuwsbrief week 14                              zaterdag 28 maart tot 

zaterdag 4 april  2015 
 
Korte meditatie over de lijdenstijd: 

 

 Waarschuwing  
,,En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen 

bloeds, die op de aarde afliepen".  

Lukas 22:44  

 

Tot uw schande, en tot schaamte over uw naaktheid, zult gij, die de Zaligmaker hebt veracht, 

voor eeuwig een schouwspel worden van de gerechtigheid van God. Het is rechtvaardig dat 

het zo zal zijn, de gerechtigheid eist dit recht.  

De zonde maakte dat de Zaligmaker een zware strijd moest ondergaan, zal zij u dan niet doen 

lijden?  

Bovendien hebt ge aan uw zonde toegevoegd dat ge de Zaligmaker hebt verworpen. Ge hebt 

gezegd: ,,Hij zal niet mijn hoop en vertrouwen zijn". Vrijwillig, vermetel, en tegen uw eigen 

geweten in, hebt ge het eeuwige leven afgewezen.  

En als ge sterft in de verwerping van de genade, wat kan daarvan anders komen dan dat eerst 

uw zonde, en ten tweede uw ongeloof u zullen veroordelen, tot een grenzeloze of eindeloze 

ellende.  

Laat Gethsemané een waarschuwing voor u zijn, en Zijn zuchten en tranen, en bloedig zweet 

u vermanen! Heb berouw over de zonde, en geloof in Jezus! 

Moge de Geest van God u daartoe bekwamen om Jezus'' wil.  

Amen.  

 

Ds. C. H. Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892) 

 

Verjaardagen voorgangers: 
Vandaag 28 maart: ds. M. van der Sluys CGK emerituspredikant (sinds 1 april 2010) 

wonend te Ameide is 66 jaar geworden. 

Ds. R. C. Boogaard HHK predikant te Soest (sinds 20 sept. 2014) is 40 jaar geworden. 

Zondag 29 maart: ds. A. T. Huijser Ger. Gem. predikant te Sliedrecht (sinds 5 sept. 2012) 

wordt 37 jaar. 

Maandag 30 maart: stud. W. A. Zondag Ger. Gem. wonend te Nunspeet wordt 42 jaar. 

Woensdag 1 april 2015: ds. G. de Greef HHK emerituspredikant (sinds 1 juni 2007) wonend 

te IJsselmuiden wordt 71 jaar. 

Donderdag 2 april: ds. Chr. Van der Poel Ger. Gem. emerituspredikant te Yerseke wordt 83 

jaar. ds. van der Poel preekt al jaren niet meer. Ds. van der Poel stond heel zijn ambtelijke 

bediening als gemeentepredikant in Yerseke van 2 september 1965 tot 1 juli 2001, bijna 36 

jaar.  

Ds. C. G. Vreugdenhil Ger. Gem. predikant te Houten (sinds 3 sept. 2013) wordt 69 jaar. 

Totaal in April 21 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 15 4 tot 11 april 2015 zijn er 6 verjaardagen. In 

April zijn er totaal 24 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende 

periode op mijn website. 

 

Beroepingswerk: 
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Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: www.dominees.nl  

of Twitteraccount voor het aller actueelste nieuws:  https://twitter.com/info_beroepen   

 

Nieuwsberichten: 

 

 

"De Heere gaf ons een gehandicapt kind" 

"Tegenwoordig wordt een gehandicapt kindje in de moederschoot geaborteerd. Dat is nooit bij ons 

opgekomen." Sinds dominee B. de Romph emeritus-predikant is, woont zijn gehandicapte zoon in een 

tehuis. "Mijn vrouw en ik kunnen de zorg niet meer aan. Bovendien zijn we sinds mijn emeritaat 

 kleiner gaan wonen." De predikant uit Papendrecht vertelt over zijn leven na zijn predikantschap met 

zijn 39-jarige zoon met een handicap. "De Heere gaf ons een gehandicapt kind." 

Ds. De Romph heeft naast hem nog drie dochters. "Toen we na drie dochters een zoon ontvingen, 

zag ik het al helemaal voor me: samen met hem door de tuin huppelen." Maar na een bezoek aan het 

ziekenhuis bleek al gauw dat die droom geen werkelijkheid zou worden. "Daar kregen we te horen dat 

hij meervoudig gehandicapt is. Tegenwoordig wordt een gehandicapt kindje in de moederschoot 

geaborteerd. Als we dat van te voren geweten hadden, zou dat nooit in ons zijn opgekomen.  De 

Heere vertrouwde hem aan ons toe. Maar wanneer je zo’n boodschap te horen krijgt, heb je tijd nodig 

om het te verwerken en dit te accepteren." 

Lees verder op deze link: www.cip.nl/levensverhaal/maart-2015/47952-De-Heere-gaf-

ons-een-gehandicapt-kind 

 

  

Link: 

 
www.goedeboeken.nl 

Voor al uw reformatorische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en van Baerlehof 40 te 

Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet bestellen bij deze winkel. 

Goede Boeken heeft niet alleen nieuwe en tweedehandse boeken zoals theologie en nog veel 

meer maar ook muziekcd’s, prekencd’s en veel kaarten.  

 

Spreuk: 

http://www.dominees.nl/
https://twitter.com/info_beroepen
http://www.cip.nl/levensverhaal/maart-2015/47952-De-Heere-gaf-ons-een-gehandicapt-kind
http://www.cip.nl/levensverhaal/maart-2015/47952-De-Heere-gaf-ons-een-gehandicapt-kind
http://www.goedeboeken.nl/
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Als je ooit wil zien of God barmhartig is dan moet je naar Golgotha gaan, daar zie je Gods 

barmhartigheid, daar zie je Zijn genade. Dat kruis straalt van Gods eeuwige liefde en 

barmhartigheid. Want daar hangt Hij Zijn eigen Zoon in alle vloek om door Die Zoon Zijn 

handen uit te steken naar zondige mensenkinderen. 

 

Foto kerk: 

 

 
Op lezersverzoek de Gereformeerde Gemeente te Aalburg. De predikant van deze gemeente is 

ds. J. van Rijswijk (46 jaar) sinds 15 mei 2013. De kerk werd op 15 maart 2013 in gebruik 

genomen.  

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vindt het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. 

Verzoekfoto’s worden zo snel mogelijk na verzoek geplaatst!  
(bron foto’s kerk: van de lezer ontvangen per mail 

Foto ds. van Rijswijk: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/heiden_moet_de_ogen_geopend_worden_1_497501)  

 

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546): 
75. Dit leven is niet een vroomheid, maar een vroom worden; niet een gezondheid, maar 

gezond worden; niet een wezen, maar een worden; niet een rust, maar een oefening; wij zijn 

nog niet, maar wij worden het. Het is nog niet gedaan en geschied, maar het is aan de gang; 

het is niet het einde, maar de weg. Het glimt en blinkt niet alles; maar het wordt alles 

schoongemaakt. 

 

76. Met het evangelie wordt het nimmermeer anders: het is een prediking, waaraan men zich 

stoot, en wel geen geringe lieden, maar de heiligsten, vroomsten, wijsten, machtigsten op 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/heiden_moet_de_ogen_geopend_worden_1_497501
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aarde, gelijk de ondervinding meebrengt. Doch wél degenen die het weten, dat het Gods 

Woord is! Die zijn genezen en zijn getroost en gesterkt tegen zulk een ergernis. 

 

 

Engelse Hymne over de Lijdenstijd: 
1 Alas! and did my Savior bleed,  

and did my Sovereign die! 

Would He devote that sacred head  

for such a worm as i?  

 

2 Was it for sins that I have done,  

He groaned upon the tree?  

Amazing pity! Grace unknown!  

And love beyond degree!  

 

3 Well might the sun in darkness hide,  

and shut His glories in,  

when Christ, the mighty Maker, died  

for man the creature's sin.  

 

4 Thus might I hide my blushing face  

while His dear cross appears;  

dissolve my heart in thankfulness,  

and melt mine eyes to tears.  

 

5 But drops of grief can ne'er repay  

the debt of love I owe.  

Here, Lord, I give myself away;  

'tis all that I can do.  

 

Isaäc Watts (1674-1748) 

 

 

 

Gedicht over de lijdenstijd: 

 
1.O hoofd, bedekt met wonden, 

belaan met smart en hoon, 

o hoofd, ten spot ombonden 

met ene doornenkroon, 

eertijds gekroond met stralen 

van meer dan aardse gloed, 

waarlangs nu drupp'len dalen: 

'k breng zeeg'nend U mijn groet! 

 

2. Van al de last dier plagen, 

met goddelijk geduld, 

o Heere, door U gedragen, 

heb ik, heb ik de schuld! 

Och, zie, hoe 'k voor Uw ogen 
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hier als een zondaar sta, 

en schenk vol mededogen, 

m' een blik van Uw gena! 

 

3.Wat stof tot zielsverblijden, 

hoe zalig is 't en goed, 

dat 'k in Uw bitter lijden 

mijn redding vinden moet! 

O, mocht ik U, mijn Leven, 

daar 'k bij Uw kruishout kniel, 

mijzelf ten offer geven: 

wat winste deed mijn ziel! 

 

4.U zij de dank mijns harten, 

U, Jezus, dierb're Vriend, 

voor 't dragen van die smarten, 

alleen door mij verdiend! 

Och, blijv', wat troost ik derve, 

de hoop op U mij bij, 

opdat, wanneer ik sterve, 

in U mijn einde zij! 

 

5Als 'k eens van d' aarde scheide, 

och, wijk dan niet van mij! 

Als ik de doodssnik beide 

och, sta dan aan mijn zij'! 

En wordt mijn strijd het bangste, 

laat dan in angst en pijn 

uw doorgeworsteld' angste 

mij tot vertroosting zijn! 

 

6 Verschijn dan aan mijn sponde, 

schenk laaf'nis in mijn nood! 

Wijs m' in mijn laatste stonde 

op uw verzoeningsdood! 

'k Houd dan in stervenssmarte 

de blik naar 't kruis gericht, 

en klem dat vast aan 't harte: 

zo valt het sterven licht! 
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