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Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22: 
 
DE RECHTVAARDIGING DOOR HET GELOOF 
 
Wij geloven dat de Heilige Geest om ons de ware kennis van deze grote verborgenheid te doen 
verkrijgen, in onze harten een waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al Zijn verdiensten 
omhelst, Hem zich toeëigent en niets meer buiten Hem zoekt. Want één van beide: In Jezus Christus 
is niet alles wat voor ons heil nodig is; of dit alles is wel in Hem en dan heeft hij die Jezus Christus 
door het geloof bezit, daarmee zijn hele heil. Te zeggen, dat Christus niet genoeg is maar dat er naast 
Hem nog iets ander is, is een gruwelijke godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus slechts 
een halve Heiland is. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het 
geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden (Romeinen 3 vers 28). Om nauwkeurig te zeggen: 
wij bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt, want het is maar een middel, waarmee wij 
Christus, onze gerechtigheid, omhelzen.  
Maar Jezus Christus is onze gerechtigheid doordat Hij ons toerekent al Zijn verdiensten en al Zijn 
werken, die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan; en het geloof is het middel, dat ons met Hem 
in gemeenschap van al Zijn schatten en gaven verbonden houdt. Als deze ons eigendom zijn 
geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonden. 

 
Vragen en antwoorden bij dit artikel: 
 
1. Wat is de hoofdinhoud van dit artikel? 
De belijdenis van de rechtvaardiging door het geloof alleen 

 
2. Mag in enig opzicht van deze belijdenis worden afgeweken? 
Nee. Zie Jesaja 53 vers 5: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en 
door Zijn striemen is ons genezing geworden. en Handelingen 4 vers 12: En de zaligheid is 
in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen 
gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. 

 
3. Hoe spreken onze Reformatoren hierover? 
Luther: De zuivere kennis hiervan bewaart alleen de kerk. Het verlies daarvan doet Christus 
en het leven en de kerk verliezen 
Melanchthon: Het voornaamste stuk der christelijke leer 
Calvijn: De hoofdsom van de ganse vroomheid. Het geloof omhelst Christus met al Zijn 
verdiensten.  

 
4. Wat wordt tot troost beleden? 
Dat de ware kennis van deze grote verborgenheid (Christus en Zijn Koninkrijk) is te 
verkrijgen. 
 

5. Hoe ontvang ik het geloof? 
De Heilige Geest onsteekt het geloof. Filippenzen 1 vers 6: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, 
Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus 
Christus;  en 29: Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te 
geloven, maar ook voor Hem te lijden;. En Efeze 2 vers 8: Want uit genade zijt gij zalig 
geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 

 
6. Wat doet het geloof? 
Het geloof omhelst Christus met al Zijn verdiensten. 
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7. Kan God buiten Christus gekend worden? 
Nee. 
Calvijn zegt: God wil alleen in Christus gekend worden. 
Luther zegt: Dat is echter het geloof dat Christus aangrijpt, gestorven voor onze zonden en 
opgewekt  voor onze rechtvaardigmaking. 

 

8.Hoe omschrijft de Catechismus het geloof? 
Een waar geloof is niet alleen een zeker weten en kennen waardoor ik alles voor 
waar houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast 
vertrouwen hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet 
alleen anderen maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en 
zaligheid van God geschonken zij uit pure genade alleen om de verdienste van 
Christus wil. 

 
9. Hoe omschrijft Calvijn het geloof? 
Het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid naar ons, die 
gegrond is op de waarheid van Zijn genadige belofte in Christus en door de Heilige 
Geest zowel aan ons verstand wordt geopenbaard als aan ons hart wordt verzegeld.  
 

10. Wat wordt bedoeld met een historiëel geloof?  
Een slechts verstandelijk voor waar houden wat er in Gods Woord staat. Jakobus 2 vers 19: 
Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij 
sidderen. 

 

11. Wat is een wondergeloof? 
Het geloof dat aan of door mij een wonder gebeuren kan (Lukas 17 vers  
(Zie de link: 
11-19: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luk+17%3A11-19&id37=1&l=nl&set=10 ) 

 

12. Wat is een tijdgeloof? 
Slechts het geloven voor een tijd. Mattheüs 13 vers 5,6, 20 en 21. 
(Zie de link: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mat+13%3A5-21&id37=1&l=nl&set=10 ) 

 

13. Ligt de zaligheid in Christus? 
Ja. Die Jezus Christus door het geloof bezit, heeft zijn gehele zaligheid 

 

14. Is er naast Christus nog iets nodig? 
Nee. Christus is een volle Zaligmaker. 

 

15. Wat wil het zeggen dat we door het geloof alleen gerechtvaardigd 
worden? 
We worden gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken der wet. Romeinen 3 vers 27: 
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. 

Galaten 3 vers 11 en 12: 11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, 

is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.  

12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door 

dezelve leven.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luk+17%3A11-19&id37=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mat+13%3A5-21&id37=1&l=nl&set=10


Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22. Boekje van ds. M. Pronk (74 jaar) uit Goes 
 

3 
 

Filippenzen 3 vers 8: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de 

uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen 

schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. 

 

16. Is het geloof zonder werken? 
Het geloof alleen is het dat ons rechtvaardigt, maar het geloof dat ons rechtvaardigt is niet 
alleen. (Luther) 

 


