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NGB artikel 17 

VAN DE WEDEROPRICHTING DES GEVALLEN MENSEN 

 

Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende 

dat zich de mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen en geheel 

ellendig gemaakt had, Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al 

bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, 

Die worden zou uit een vrouw (Gal. 4:4), om den kop der slang te vermorzelen (Gen. 

3:15), en hem gelukzalig te maken. 

13 redelijk korte vragen en antwoorden bij dit artikel: 

1. Wat wordt hier van de mens beleden? 
Dat de mens zich in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen 
ongelukkig gemaakt heeft. 
 
2. Wat verstaat u onder de geestelijke dood? 
Dat de mens geestelijk dood is wil zeggen dat hij van God vervreemd is en 
onbekwaam en onwillig is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zie Efeze 2 vers 
1: EN u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de 
zonden. 
 
3. Wat wordt in dit artikel van God beleden? 
Dat God in Zijn wondere wijsheid en goedheid Zelf de mens is gaan zoeken en hem 
getroost heeft met Zijn belofte. 
 
4. Hoe heeft God de gevallen mens getroost? 
Hij heeft beloofd Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw om de kop van de 
slang te vermorzelen. 
 
5. Hoe noemen we deze belofte van Genesis 3 vers 15? 
De moederbelofte. Het Vrouwenzaad=Christus, zal in de weg van lijden en sterven 
(de verzenen vermorzelen) en zo de zaligheid verwerven. 
 
6. Waaraan mag je hier denken? 
Aan het genadeverbond. 
 
7. Zien sommigen een tegenstelling tussen artikel 16 en 17? 
Ja, artikel 16 spreekt van Gods particuliere heilswil in de verkiezing en de verwerping 
en artikel 17 spreekt van Gods algemeen aanbod der genade aan de mens. 
 
8. Kunnen we hier werkelijk van een tegenstelling spreken? 
Nee. In de tijd van de Reformatie is gesproken van de verkiezing en van Gods 
welmenend aanbod der genade. 
 
9. Biedt God de belofte der genade aan allen die onder het evangelie verkeren? 



2 
 

-Ja. De belofte van God wordt echter alleen krachtig en werkzaam in het hart door 
geloof en bekering. 
-Calvijn schrijft: Want hoewel de beloften der zaligheid algemeen zijn… weten wij dat 
de beloften eerst dan voor ons werkdadig zijn, wanneer wij ze door het geloof 
aannemen. 
 
10. Strijdt een algemeen aanbod niet met de leer van de verkiezing? 
Nee. Calvijn zegt: Want wanneer Hij zo beloften doet, wil Hij niet anders zeggen, dan 
dat Zijn barmhartigheid voor allen bereid is, die haar slechts begeren en inroepen, 
wat slechts zij doen, die Hij verlicht heeft! En Hij verlicht hen die Hij gepredestineerd 
heeft ter zaligheid (III, 24, 17) 
 
11. Waarom laat de Heere door Zijn Woord aan iedereen Zijn genade preken? 
De onderwijzing van de hemel roept ons allen tot de zaligheid zodat niemand te 
verontschuldigen is! 
 
12. Hoe staat dat in de Dordste Leerregels? 
We lezen in hoofdstuk 2, paragraaf 5, 6 en 7 het volgende: 
5.Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, die in den gekruisigden 
Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte aan alle 
volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder 
onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en 
geloof. 
6. Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in 
Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of 
ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door 
hun eigen schuld. 
7.Maar zovelen als waarachtiglijk geloven, en door den dood van Christus van de 
zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad 
alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij 
niemand schuldig is. 
 
13. Kun je nog een plaats in de Dordste Leerregels aanwijzen hierover? 
In Hoofdstuk 3/4 paragraaf 8, 9 en 10 
8.Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk 
geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem 
aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. 
9.Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en 
niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, 
door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, 
en Zelf ook dien Hij roept onderscheiden gaven mededeelt; maar in degenen, die 
geroepen worden; 
10. Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, komen en 
bekeerd worden, dat moet men den mens niet toeschrijven…..maar men moet het 
Gode toeschrijven, Die, gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in 
Christus, alzo ook dezelfden in den tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de 
bekering begiftigt, 
 

 


