
 

 NGB ARTIKEL 12 het tweede gedeelte van de 
vragen  
VAN DE SCHEPPING ALLER DINGEN EN MET 
NAME DER ENGELEN, OF  
De schepping van de wereld: de engelen  
 
Wij geloven dat de Vader door Zijn Woord, dat is door Zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle 
schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het Hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel 
zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende, om zijn Schepper te dienen. 
Wij geloven dat Hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar Zijn eeuwige voorzienigheid en door 
Zijn oneindige kracht, om den mens te dienen, teneinde de mens zijn God diene. Hij heeft ook de 
engelen goed geschapen, om Zijn zendboden te zijn en Zijn uitverkorenen te dienen; van welke 
sommigen van die uitnemendheid, in dewelke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf 
vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eersten staat volhard hebben en staande 
gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goeds 
zijn; naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de Kerk en een ieder lidmaat van die, om 
alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen; en zijn daarom door hun eigen boosheid 
veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo 
verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en 
engelen zijn; en ook de dwaling der manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit 
zichzelven hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden.  

 
Vragen en antwoorden 22 tot 38 bij dit artikel:  
 
22. Waartoe zijn de engelen geschapen?  
Om Gods afgezanten te zijn en Zijn uitverkorenen te dienen. Zie Psalm 34 vers 8 De 
engel des HEEREN legert zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt hen uit. En 
Psalm 91 vers 11: Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw 
wegen.  
 
23. Hoe zegt Calvijn dat?  
De engelen zijn hemelse geesten, wier dienst en gehoorzaamheid God gebruikt om al 
Zijn besluiten uit te voeren. Zij waken voor ons heil, nemen onze bescherming op zich, 
dragen zorg dat ons niets kwaads overkomt.  
 
24. Noem een Schriftplaats  
Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen 
wil, die de zaligheid beërven? Hebreeën 1 vers 14  
 
25. Heeft elke gelovige een bijzondere beschermengel?  
Nee. Dat leert de Roomse Kerk. Het is ook een joodse gedachte.  
 
26. Kun je nog iets meer zeggen over de taak van de engelen?  
- In het Oude Testament brengen engelen de boodschap van God over. Na de uitstorting 
van de Heilige Geest gaan de mensen zelf Het Woord verkondigen.  
- Zij hebben een beschermende taak. Zie Handelingen 12: 
http://www.statenvertaling.nl/tekst.php?bb=44&hf=12&ind=1#startg  

 



- De engelen gaan ons in de hemel voor in de aanbidding van God. Zie het Boek 
Openbaring.  
-Ze zijn zeer gewillig en getrouw in de dienst des Heeren. Zie HC vraag 124:  
http://www.online-bijbel.nl/catechismus/vraag/124/  
 
-Er is in de Bijbel sprake van een strijd der engelen. Zo strijd Michaël tegen het rijk der 
duisternis. Zie Daniël 10 vers 13 Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond 
tegenover mij een en twintig dagen; en zie, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam 
om mij te helpen, en ik werd aldaar gelaten, bij de koningen van Perzië. en 21Doch ik zal 
u te kennen geven hetgeen dat getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet 
één die zich met mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michaël., 12 vers 1: EN te dien 
tijde zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat; als het 
zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk 
geweest is tot op dienzelven tijd toe; en te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie 
gevonden wordt geschreven te zijn in het boek., Judas vers 9 Maar Michaël, de 
archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, 
durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: iDe Heere 
bestraffe u. en Openbaring 12 vers 7: En er werd krijg in den hemel: Michaël en Zijn 
engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.  
 
27. Hoe worden in de Schrift de engelen wel genoemd?  
Ze worden genoemd: krachten (door hen openbaart God Zijn kracht en macht), 
overheden, machten, heerschappijen (door hen openbaart God Zijn heerschappij) en 
tronen (engelen bij Gods troon). Zie Efeze 1 vers 21: Ver boven alle overheid en macht 
en kracht en heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, 
maar ook in de toekomende. En Kollossenzen 1 vers 16: Want door Hem zijn alle dingen 
geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, 
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn 
door Hem en tot Hem geschapen.  
 
28. Welke groepen van engelen worden nog genoemd?  
Cherubijnen en Serafijnen. (Genesis 3 vers 24 En Hij dreef den mens uit, en 
stelde cherubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer 
eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des 
levens. En Jesaja 6 vers 2 en 3 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had 
zes vleugelen: met twee bedekte ieder zijn aangezicht en met twee bedekte hij 
zijn voeten en met twee vloog hij.  
3 En de een riep tot den ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.  
 

29. Wie is de Engel des HEEREN? We denken aan een openbaring van Christus in het 
Oude Testament  
 
30. Wat zegt onze belijdenis nog verder over de engelen?  
Sommigen van de engelen zijn uit die verheven staat waarin God hen geschapen had, in 
het eeuwig verderf gevallen. Maar de anderen hebben door Gods genade volhard en zijn 
in hun oorspronkelijke staat gebleven.  
  

 

http://www.online-bijbel.nl/catechismus/vraag/124/


31. Wat lees je in de Schrift van de val van sommige engelen?  
2 Petrus 2 vers 4: Want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard 
heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der 
duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en Judas vers 6: En de engelen die 
hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft 
Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.  
Zij hebben hun beginsel niet bewaard en hebben hun eigen woonstede verlaten. Zij 
hebben gezondigd. We kunnen zeggen dat zij als soldaten zijn overgelopen en de dienst 
in gehoorzaamheid aan de Heere hebben opgezegd.  
 
32. Wat zegt Calvijn hiervan?  
De duivelen zijn van het begin hunner schepping engelen Gods geweest, maar door 
ontaarding hebben zij zichzelf verdorven en zijn anderen tot werktuigen des verderfs 
geworden.  
 
33. Wat kun je zeggen van de engelen die staande zijn gebleven?  
- De engelen zijn schepselen en hebben geen vastigheid in zichzelf. God moet hen door 
Zijn goedheid en genade in hun staat bevestigen.  
- 1 Timotheüs 5 vers 21: Ik betuig voor God en den Heere Jezus Christus en de 
uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, niets doende 
naar toegenegenheid. spreekt van uitverkoren engelen. Zie ook Job 4 vers 18: Zie, op 
Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen, hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft;  
 
34. Zijn de duivelen de grote vijanden van Gods Kerk?  
Ja. Want uw tegenpartij: de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij 
zou mogen verslinden (1 Petrus 5 vers 8)  
 
35. Is er zaligheid voor de duivelen?  
Nee. Zij zijn met eeuwige banden onder de duisternis bewaard tot het oordeel des groten 
Dags (Judas vers 6)  
 
36. Wie loochenen het bestaan van engelen?  
Sadduceeën. Zij leerden dat de engelen slechts krachten zijn die van God uitgaan.  
 
37. Wat leerden de Manicheeërs?  
Zij waren aanhangers van Mani. (Zie artikel 9 vraag 21). Mani leerde het bestaan van 
een goede god met kwade engelen, dus de duivel met zijn demonen in het rijk van de 
duisternis.  
 
38. Welke troost ligt er in het geloof aan het bestaan der engelen?  
In al onze zwakheid en strijd mogen we ons troosten dat de Heere ons beschermt door 

Zijn vele engelen. 


