
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 10:  
 
DAT JEZUS CHRISTUS WAARACHTIG EN EEUWIG GOD IS 
 
Wij geloven dat Jezus Christus naar Zijn Goddelijke natuur de eniggeboren Zone 
Gods is, van eeuwigheid geboren; niet gemaakt, noch geschapen (want alzo zou Hij 
een schepsel zijn), maar eens wezens met den Vader, mede-eeuwig, het uitgedrukte 
Beeld der zelfstandigheid des Vaders en het Afschijnsel Zijner heerlijkheid (Hebr. 
1:3), Hem in alles gelijk zijnde (Fillip. 2:6).  
Dewelke is Gods Zoon, niet alleen van dien tijd af dat Hij onze natuur heeft 
aangenomen, maar van alle eeuwigheid; gelijk ons deze getuigenissen leren, 
wanneer zij met elkaar vergeleken worden: Mozes zegt dat God de wereld heeft 
geschapen (Gen. 1:1), en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen 
door dat Woord, Hetwelk hij God noemt (Joh. 1:3); de apostel zegt dat God de wereld 
door Zijn Zoon gemaakt heeft (Hebr. 1:2); insgelijks dat God alle dingen door Jezus 
Christus geschapen heeft (Kol. 1:16); zo moet dan Degene Die genaamd wordt God, 
het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door 
Hem geschapen werden.  
En daarom zegt de profeet Micha: Zijn uitgangen zijn vanouds, van de dagen der 
eeuwigheid (Micha 5:1).  
En de apostel: Hij is zonder begin der dagen, en zonder einde des levens (Hebr. 
7:3). Zo is Hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, Denwelken wij aanroepen, 
aanbidden en dienen. 

 
13 vragen en antwoorden over dit artikel: 
 
1. Waarover gaat dit artikel? 
Jezus Christus is waarachtig en eeuwig God. 
 
2. Tegen welke achtergrond lees je dit artikel? 
De strijd tussen Arius en Athanasius. 
 
3. Wie was Arius en wat leerde hij? 
Arius leefde van 256 tot 336. Rond het jaar 313 is hij in Alexandrië tot priester gewijd 
en was daar presbyter. Met ronde woorden loochende hij de eeuwige Godheid van 
Christus. Er was een tijd dat Het Woord van God er niet was. God maakte de Ene en 
Hij maakte Hem Woord en Wijsheid en Zoon, opdat Hij door Hem ons schiep. Het 
Woord behoort tot de geworden en geschapen wezens. Hij mag niet worden 
aanbeden. 
 
4. Wie was Athanasius en wat leerde hij? 
Athanasius leefde van 295 tot 373. In het jaar 328 volgde hij Alexander als bisschop 
op van Alexandrië. Hij wordt wel de vader der orthodoxie genoemd. Hij zag in wat 
Arius leerde een voorloper van de antichrist. Wie de Godheid van Christus loochent, 
verliest alle heilsgaven. Wat heeft dan de doopformule voor zin? Een schepsel kan 
de schepselen met God niet verenigen. Als we de Godheid van Christus loochenen 
valt alle heilszekerheid weg. De Schrift leert duidelijk dat Hij de natuurlijke Zoon van 
God is. 
 



5. Wanneer is de leer van Arius veroordeeld? 
In 325 op het concilie van Nicea. 
 
6. Wat wordt over de Godheid van Christus beleden? 
1. Hij is de Eniggeboren Zoon van God (Johannes 1 vers 18: Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons 
verklaard.) 
2. Hij is van eeuwigheid voortgebracht, niet gemaakt, noch geschapen (Psalm 2 vers 
7: Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, 
heden heb Ik U gegenereerd. En Hebreeën 1 vers 5: Want tot wien van de engelen 
heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: 
Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn? 
3. Hij is Een Wezen met de Vader. 
4. Hij is mede-eeuwig (Johannes 1 vers 1: In den beginne was het Woord, en het 
Woord was bij God, en het Woord was God.) 
5. Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Zijn 
Zelfstandigheid (Hebreeën 1 vers 3: Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner 
heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt 
door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door 
Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in 
de hoogste hemelen.) 

 
7. Kun je begrijpen wat de generatie van de Zoon inhoudt? 
Athanasius leerde dat Christus is geboren uit de substantie van de Vader. Hij is de 
uitstraling, Het Woord, het beeld en de wijsheid van de Vader. 
Maar het betaamt ons echter niet te vragen hoe Het Woord uit God is en hoe het een 
uitstraling van God is of hoe God genereert of op welke manier de generatie van God 
is. 
Want dat is niet minder dan waanzinnig daarnaar te vragen, daar dat onverklaarbaar 
is en de eigen zaak van Gods natuur is, die alleen door Hem verstaan wordt. 
 
8. Wat zegt Calvijn hierover? 
Bij zijn verklaring van Hebreeën 1 vers 3 schrijft hij: Want het is niet juist gezegd  dat 
Gods Wezen Christus ingedrukt was, aangezien hun beider Wezen één is en dat 
eenvoudig. Maar dit kan met waarheid wel en juist gezegd worden dat al hetgeen de 
Vader eigen heeft, volkomen in Christus de Zoon is uitgedrukt. 
 
9. Welke bewijzen worden aangevoerd dat de Zoon God is? 
Er worden teksten aangehaald die over de schepping spreken ook als een daad van 
de Zoon van God. Met elkaar worden vergeleken Genesis 1 vers 1 en Johannes 1 
vers 3 en Kolossenzen 1 vers 16 en Hebreeën 1 vers 2. 
http://www.statenvertaling.net/oude-testament.html  
 
10. Welke Bijbelplaatsen worden verder nog meer genoemd? 
Micha 5 vers 1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de 
duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en 
Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En Hebreeën 7 vers 
13: Want Hij, op Wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een anderen stam, 
van welken niemand zich tot het altaar begeven heeft. 
 

http://www.statenvertaling.net/oude-testament.html


11. Waarop loopt de belijdenis van de Godheid van Christus uit? 
Zo is Hij dan de Ware, Eeuwige God, Die Almachtige, Die wij aanroepen, aanbidden 
en dienen. 
 
12. Waarom is het zo belangrijk de Godheid van Christus te belijden? 
Calvijn zegt: we zouden nimmer ons betrouwen en onze hoop op Christus durven 
stellen, zo Christus niet God Zelf was. 
 
13. Door wie wordt de Godheid van Christus ontkent? 
De vrijzinnigen.  
 
(Over twee weken (zaterdag 18 juli 2015) artikel 11: De Godheid van de Heilige Geest of: 
Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is, met 15  vragen en antwoorden)  
 


