
Met vergeving 

 

„Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als A''dama, u stellen als 

Zebóïm? Mijn hart is in mij omgekeerd, al Mijn berouw is tezamen ontstoken". 

Hosea 11:8  

 

Daarom, o ziel, die benauwd en bezwaard zijt vanwege uw zonden, gij die zegt: Heere, ik ben het alles 

onwaardig, dat moet ik luid voor U uitroepen, maar och Heere! er is immers bij U geen sprake van, dat ik U iets 

zou moeten brengen, om U te tonen dat ik Uw barmhartigheid wel waardig ben! Het is immers alles genade!  

Daarom volgt er ook in Exodus 34:6 op het woord „barmhartig" het liefelijke woordje: genadig. Daarom ziel! 

spreek niet in uw benauwdheid: „ik had de Heere vroeger hart en hand moeten geven, ik heb het ai te erg 

gemaakt, ik heb Hem getart met mijn zonden, en beledig Hem nog voortdurend met mijn ongeloof en mijn 

opstand, het is niet mogelijk dat Hij mij nog genadig zou zijn!" Daar vraagt Hij niet naar, want op het woord 

„genadig" volgt in Exodus 34: 6 het woordje lankmoedig. Hij laat Zich in het aangezicht slaan, en antwoordt op al 

de tegenwerpingen van uw ongeloof met een kus en met vergeving!  
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