
Medelijden 

 

„En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader), vol van genade en waarheid". 

Johannes 1:14  

Ik wil in het voorbijgaan nog een reden noemen waarom Hij vlees is geworden, om medelijden te kunnen hebben 

met de mensen. 

 

„Waarom Hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester 

zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen" (Herbreeën 2:17). 

Er is niemand die beter medelijden kan hebben dan zij die met ons mee kunnen voelen. U weet dat God tegen de 

joden zei: „Gij zult ook de vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken; want gij zijt vreemdelingen 

geweest in Egypteland" (Exodus 22:21). 

Zo zegt God ook tot Christus: „Gij kent het hart des mensen". Dit is één reden waarom Hij vlees is geworden. U 

die verdrukte gelovigen bent, weet wat het zeggen wil een Vriend te hebben Die net zoals u in alle dingen is 

verzocht geweest. 

 

Robert Murray MacCheyne (21 mei 1813-25 maart 1843) (Uit: De Ark der behoudenis) 

 


