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„Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet 

hebbende; en die wenen, als niet wenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde, en die kopen, als niet 

bezittende; en die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende: want de gedaante dezer wereld gaat 

voorbij". I Corinthe 7:29-31  

Wordt los van het dierbaarste op de wereld. „Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende". Het 

huwelijk is eerlijk onder allen. Mannen zullen hun vrouwen liefhebben gelijk Christus de gemeente liefheeft; „Men 

zal zijn vrouw liefhebben gelijk zijn eigen lichaam". Maar het moet geen afgoderij zijn. 

 

Een getrouwd gelovige moet in sommige opzichten zijn alsof hij ongetrouwd was, alsof hij geen vrouw had. „Eer 

uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft". (Exodus 

20:13). Gij kunt de ouders die God u gegeven heeft niet te veel liefhebben noch hen te vriendelijk behandelen, 

evenwel, wees alsof gij ze niet had. 

Gij, ouders, hebt uw kinderen lief en brengt hen op in de tucht en vermaning des Heeren, maar weet dat de tijd 

kort is. Zij zijn van de Heere geleend. Verwondert u niet als Hij het Zijne tot Zich neemt. Hebt uw leraars lief om 

huns werks wil, evenwel wees alsof gij ze niet had. Steunt geheel op Christus, alsof gij nooit een leraar gezien of 

gehoord had. 
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