
Liefde 

 

„En na acht dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de 

deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: „Vrede zij ulieden!". Daarna zeide hij tot Thomas: 

Breng uw vinger hier en zie Mijn handen en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, 

maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!".  

Johannes 20:26-28  

Thomas betwijfelt het woord van God, hij betwijfelt het woord van Christus, hij betwijfelt het woord zijner 

broederen. Niets dan zien en voelen zal hem bevredigen. Voorzeker zal Christus zijn hoogmoedige, 

wederstrevige, ongelovige ziel verwerpen. Hij is geen nieuw getuigenis waardig. Maar o, welke dwaze woorden 

sprak ik; nimmer was hij enige der minste getuigenis waardig geweest. 

 

Maar ook hoe groot is de genade van Christus, in weerwil van talloze tergingen komt Hij de wederstrevende 

gelovige opzoeken. Hij komt werkelijk en biedt Thomas juist dat aan, hetwelk deze heeft geëist: Breng uw vinger 

hier, en zie Mijn handen en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde, en wees niet ongelovig maar gelovig. 

Ziedaar de liefde van Christus tot wederstrevende gelovigen. Wellicht heeft Hij op gelijke wijze ook met sommigen 

uwer gehandeld.  
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