
Indien... 

 

„Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Johannes 

3:36b).  

Indien onze tekst aantoonde dat de toorn van God bleef op de misdadigers in onze gevangenissen, zo zouden de 

meeste mensen dit toestemmen, en niemand zou er zich over verwonderen. Indien onze tekst verklaarde dat de 

toorn van God blijft op personen die in onzedelijkheid leven en aanhoudend al de wetten van orde en eerbaarheid 

schenden, zo zouden de meesten zeggen „Amen".  

Maar de tekst wijst op iets anders. Het is waar dat de toorn van God blijft op zondaars, maar, dit is ook waar, dat 

de toorn van God blijft op dergenen die zich op hun deugden beroemen, maar niet in Jezus, Zijn Zoon, geloofd 

hebben. 

Al wonen zij in paleizen -  wanneer zij geen gelovigen zijn, de toorn Gods blijft op hen. Al zitten zij in het 

Hogerhuis en al genieten zij de toejuichingen der natie, indien zij niet in de Zoon geloven, de toorn Gods blijft op 

hen. Al oefenen zij veel liefdadigheid, al zijn zij overvloedig in vrome handelingen, indien zij de door God gegeven 

Heiland niet aangenomen hebben, zo getuigt het Woord van God dat „de toorn van God op hen blijft". 

 

                                                                                     C. H. Spurgeon 

                                              ("De ongelukkige toestand van de gelovige") 

 


