
Ikabod 

 

„De grauwigheid is op hem verspreid, en hij merkt het niet". Hosea 7:9 

 

Ach mijn vrienden, dat is waar van ons. Ofschoon ik God dank dat Hij velen onder u tot de gemeente toebrengt 

die zalig wordt, ofschoon sommigen uwer van kracht tot kracht gaan, van hoevelen kan het gezegd worden: „De 

grauwlgheid is op hem verspreid en hij weet het niet". 

Hoevelen hebben hun smaak voor Gods huis verloren! Het is niet met u als In verleden tijden. Het gezelschap der 

wereld wordt meer opgezocht, het gezelschap van Christus minder geacht Is er niet minder ijver om anderen te 

bekeren, minder gebed, minder lof, minder mededeelzaamheid? 

Ach, wij tezamen zijn het bewijs, dat er niets erger is dan een geestelijke afval. Hoe was het u eenmaal ernst om 

Gods Woord te horen! Gij wilde geen gelegenheid laten voorbijgaan, hetzij in de week of des zondags. Gij hoorde 

toe alsof het uw leven gold. Uw lofliederen waren voller en ernstiger dan zij nu zijn. Hoe zorgvuldig was gij in het 

bewaren van Gods Woord, het aan uzelf, aan uw kinderen en aan uw vrienden herhalende! Hoe vurig in uw 

gebeden! Ik vrees dat wij op vele uwer harten moeten schrijven: Ikabod, de heerlijkheid Is weggenomen. 

Een ander belangrijk bewijs is, dat deze afval altijd geheel en ongemerkt is. Het is gelijk de naderende ouderdom. 

„De grauwigheid verspreidt zich over hem, en hij merkt het niet". 

 

R. M. MacCheyne (De bron van zaligheid) 

 


