
Goede ogen 

Meditatie 

 

N.a.v. vraag 27 en 28 Heidelberger Catechismus 

 

Wat is nu de vrucht van de kennis der voorzienigheid? Dat wij in alle tegenspoed 

geduldig, en in voorspoed dankbaar zijn mogen. De eer van God is doel van al Zijn 

leidingen; dat wij van de afgoden afkomen en de ware God aanroepen, dat wij 

geduldig mogen zijn in alle tegenspoed, dat is in alle lijden ons houden aan Hem, en 

alzo met Zijn beloften door het lijden heen breken tot Zijn hart en tot Zijn genade. 

Daartoe moeten wij op Zijn vaderlijke hand zien. 

Zien wij op mensen, op schepselen, zo bijten wij gelijk een hond in de stok, worden 

ongeduldig, murmurerend, worden toornig, en menen dat wij alles moesten hebben. 

Alles wat wij maar bedenken kunnen van vrede en van vijandschap, het komt uit 

Gods vaderlijke hand, om ons te houden naar Zijn wil, opdat wij langs een smalle 

weg komen daarboven in Zijn heerlijkheid. Uw Vader heeft goede ogen, Hij ziet al uw 

behoeften. Voor vele jaren reeds heeft Hij ze gezien. De schoenen die gij nodig hebt, 

Hij heeft ze reeds laten maken, zij liggen bij de schoenmaker; de kleren die gij nodig 

hebt, zij zijn óók reeds gereed, zij liggen bij de kleermaker; het brood dat gij behoeft, 

het is reeds gebakken, het ligt bij de bakker. Hij heeft alles, alles reeds laten maken, 

en houdt het gereed!  
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