
Gods trouw aan Zijn belofte 

 

Het is buitengewoon indrukwekkend en troostvol te lezen dat God zich benoemt met: 
"Die is, en Die was, en Die komen zal." God omvat heden, verleden en toekomst. Hij 
omvat alle geslachten. De geschiedenis ligt in Zijn handen. Door alle tijden heen 
houdt Hij Zijn kerk vast en voert Hij haar naar de volle openbaring van Zijn koninkrijk. 
Openbaring is een profetisch boek met een onthullend karakter. Johannes ontving de 
goddelijke openbaring van Jezus Christus door middel van een engel, om aan Zijn 
dienstknechten te tonen de dingen die haast, dat is weldra, geschieden moeten. 
Johannes wordt gezet in de lijn van de oudtestamentische profeten. En de 
openbaring, de onthulling, laat zien hoe de Heere God in heden en toekomst de 
profetische prediking van het Oude Testament over de openbaring van Zijn koninkrijk 
ten volle gaat realiseren. Te denken valt in het bijzonder aan de woorden in Daniël 
2:28, 29, 44 en 45. Johannes ontvangt de opdracht wat hij heeft gezien op te 
schrijven en als een brief te verzenden aan de zeven gemeenten in Azië en in hen 
aan de gehele christelijke kerk. Hij begint zijn brief op de in de antieke wereld 
gebruikelijk wijze. Vandaar ook dat we aan het begin een groet lezen: "Johannes aan 
de zeven gemeenten die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die 
was, en Die komen zal." Als het ware met een zegengroet staat de Heere voor de 
kerk en treedt haar tegemoet in haar strijd en aanvechtingen met Zijn toezegging, de 
belofte van genade en vrede. Het leven van elke dag is vol moeiten en zorgen. We 
leven in een gebroken en zondige wereld. De kerk kent haar strijd tegen de zonde en 
de zwakheden van het vlees. Om moedeloos van te worden. De Heere komt ons 
tegemoet en legt Zijn genade en vrede ernaast. Het is het geloof dat een zondig 
mensenkind doet leven uit die genade. En leven uit genade is leven van 
schuldvergevende liefde en een delen in Zijn nederbuigende gunst. Dat geeft vrede, 
harmonie, wezenlijk welzijn. Vrede met God en rust te midden van de stormen die 
ons leven teisteren. Dat is niet veel, maar dat is álles. Met Gods genade kan ik leven 
en kan ik sterven. Buiten Zijn genade is het omkomen en verloren. Maar de vraag 
kan opkomen of ik daar wel op aankan. Kan dit zijn voor mij, zulk een zondig mens? 
Johannes noemt in deze groet de bron van die geestelijke zegeningen. De genade 
en vrede komt van de drie-enige God, van de Vader en de Heilige Geest en de Zoon. 
Van de Vader: Van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal. Deze heerlijke 
benaming van God is geworteld in Exodus 3. Mozes krijgt bij het brandende 
braambos de opdracht van God om het volk Israël uit Egypte te voeren. Heere, zegt 
Mozes, wat moet ik zeggen als het volk naar Uw Naam vraagt? En God zei tot 
Mozes: Ik ben die Ik ben. Ik ben er voor Mijn volk in druk en ellende, Ik ben er 
reddend en verlossend. Niet ben Ik er omdat het volk het waardig is. Ik ben er omdat 
Ik de Getrouwe ben en Mij houd aan Mijn eigen belofte. Eens heeft de HEERE aan 
Abraham Zijn verbond gegeven. Hij verbond zich met zijn belofte aan Abraham en 
zijn zaad: Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. Wanneer de groet tot de kerk 
komt: Genade zij u een vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal, wil dat 
zeggen dat de zegen van genade vastligt in de God Die trouw blijft aan Zijn verbond 
en belofte. De God Die Hij was voor Abraham in Zijn belofte, die God is Hij nu nog 
voor Zijn kerk en die God zal Hij blijven voor allen die Hem vrezen. Hij houdt Zich aan 
Zijn belofte in heden, verleden en toekomst. Daarin ligt ons heil en onze zaligheid 
vast. Deze geloofswetenschap geeft troost te midden van onze moeiten en verdriet, 
onze vragen en aanvechtingen, onze ontrouw en zonde. Hij is en blijft de Getrouwe, 



Die nooit laat varen de werken van Zijn handen. Nu gaan we ook verstaan het nut 
van de beproevingen in ons leven. De Heere wil die gebruiken om ons te sterken en 
te doen toenemen in het geloof, dat mag leven uit de trouw en de beloften van Hem 
Die is, en was, en Die komen zal. De Heere is volkomen betrouwbaar. Laten we 
nimmer enige steun of kracht, waardigheid of verwachting in onszelf zoeken. 
"Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting van 
de Heere zijn God is." Die komen zal. Hij komt, Hij is de komende. God kwam in Zijn 
opzoekende liefde tot Adam, die zich van God had afgekeerd, en zocht hem op in 
zijn verlorenheid met Zijn heerlijke belofte van genade in de komende Christus. Hij 
kwam in de zending van Zijn Zoon. "Die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar 
heeft Hem voor ons allen overgeven, hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen 
schenken?" Hij komt tot ons in de prediking van Zijn woord en in het geloof mag een 
zondaar leven uit zijn belofte. Hij komt definitief in de wederkomst van Zijn Zoon. Dat 
is de grote boodschap van het boek Openbaring. "Zie, Hij komt met de wolken." En 
dan zal zich Zijn koninkrijk in alle glorie openbaren. Wij verwachten die dag met groot 
verlangen. Dan eeuwig bij de Heere. Zeg ik te veel wanneer ik uitspreek dat het 
leven van menig kerkmens te weinig bepaald wordt door het verlangen naar die dag? 
Erbij leven dat Hij komt, geeft troost in dagen van rouw en verdriet, bij de afbraak van 
uw aardse leven, bij het zien op uw eigen zondige bestaan. "Die is, en Die was, en 
Die komen zal." Hij is de getrouwe en zal voleindigen wat Hij begon. Maar wanneer ik 
straks sta voor de troon op die grote dag, kan ik dan voor Hem bestaan? Niet ziende 
op mijzelf, wel omdat de Heere is de God Die is, en Die was, en Die komen zal, Die 
trouw blijft aan Zijn eigen belofte.  

Ds. M. Pronk  

 


