
God is er 
 
Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat 
ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval 
is: een groot volk in het leven te behouden. 
Genesis 50: 20 
 
Bij Jezus was dit het eigenaardige, dat zijn hele leven, of hij nu sprak of 
sliep, at of dronk, wandelde of aan de timmerbank stond – dat zijn hele 
leven van één ding getuigde: dat God er is. 
Dat maakte op de mensen verschillende indruk; sommigen spotten 
ermee en anderen maakte het nijdig en kwaad; maar er waren er ook, 
die er – ja, die er zo door geschokt werden, dat ze als het ware in de 
lachende hoop uitbarstten: “Ja maar als dát zo is, dan doet al het andere 
er ook niet meer toe.” 
En nu zeg ik wat ik van Hem heb geleerd, vandaag ook tot u: God is 
er. Hij heeft u geschapen, Hij houdt u vast, Hij leidt u. Ook in dit 
benauwde dal, waar u nu doorheen kruipt, is Hij bij u. 
Misschien is het de schuld van andere mensen, dat u nu bent waar u 
bent, of misschien is het de schuld van wat we het noodlot noemen, of 
misschien is het ook wel uw eigen schuld. Maar hoe dan ook – God laat 
u niet los en loopt niet van u vandaan. “Gij hebt wel kwaad tegen mij 
gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht”, zei Jozef tot zijn 
broeders. 
Er is niets zo kwaad of God kan het ten goede keren. Er is geen 
vloek, of God kan er een zegen van maken. 


