
Gelukzalig 

 

„Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd 

worden". 1 Johannes 3:1a  

Overweeg hoe gelukzalig het is om een kind van God te zijn. „Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, 

namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden". O, er is veel waardoor het tot een waargaloze 

gelukzaligheid wordt. 

 

Het eerste waardoor het een gelukzaligheid is, is dat wij de liefde des Vaders ontvangen. Op het ogenblik dat u 

een kind wordt, heeft de Vader u lief. Dit wordt bewezen uit hetgeen Christus tot Maria zei: „Ik vaar op tot Mijn 

Vader en tot uw Vader, tot Mijn God en tot uw God". Christus geeft hier te kennen dat wij dezelfde liefde hebben 

als Hij had. 

Wij hebben niet zoveel van des Vaders liefde als Christus, omdat hij oneindig is van vermogen; maar het is 

dezelfde liefde. De zon schijnt evenveel op het madeliefje als op de zonnebloem, hoewel de zonnebloem meer 

kan hebben.  

Christus toont u dat duidelijk aan in het zeventiende hoofdstuk van Johannes, waar hij bidt dat dezelfde liefde in 

ons mocht zijn die ook in Hem was. O, hoeveel te beter is het om onder Gods liefde te liggen dan onder Zijn 

toorn! 
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