
 

 GELOVEN IS ONVERDEELDE AANDACHT GEVEN  
Salomo’s volgende werkwoord maakt ook een essentieel aspect van 
echt geloof duidelijk. Hij zegt: om uw oren naar wijsheid te doen 
opmerken. Te doen opmerken naar duidt het op één ding gericht zijn 
aan. De hond spitst zijn oren om te horen en mensen tillen vaak hun 
hoofd op om te luisteren. De oren te doen opmerken, is zorgvuldige en 
onverdeelde aandacht geven aan maar één ding. Er zijn zoveel dingen in 
deze tijd die ons onder druk zetten! Ga met ons!, zegt een goddeloze 
wereld, kom en voeg je bij ons. En grote mix van stemmen roept om 
aandacht en daartussen is de stem van God in de Bijbel. Hoe zullen we 
deze echter ooit duidelijk horen of geloven, terwijl onze aandacht 
getrokken wordt naar andere dingen? We zullen Zijn boodschap nooit 
begrijpen, ondanks de duidelijkheid ervan, noch de aandrang daarvan 
voelen wanneer onze gedachten volledig in bezit genomen zijn door de 
dingen van deze wereld, zoals de jacht naar egoïstische ambitie of bezit 
en dergelijke.  
We zullen de Heere nooit vinden als we maar één keer per week naar 
Hem luisteren en de rest van de week onze aandacht aan 
aantrekkelijkheden en verleidingen van een goddeloze levensstijl geven. 
Als we zeggen: Ik heb zoveel interesses en ik moet dit en dat eerst nog 
bereiken, zullen we nooit tot bekering komen! Kies voor de stem van 
God, zegt Salomo, richt je hoofd erop, wees één en al oor voor elk 
woord, sluit al het andere buiten en luister aandachtig!  
Je moet terechtkomen op het punt waar je zegt: Ik ben een verloren 
iemand, geestelijk van God afgesneden en dit is Gods waarheid. Dit is 
een boodschap over leven en eeuwigheid. Het vertelt me over bekering 
en de betekenis van het leven. Om de zaligheid te ontvangen zal ik 
alleen naar Gods boodschap luisteren en het de hoogste prioriteit geven.  
 
(overgenomen uit het kleine boekje van dr. Peter Masters uit Londen van de Metropolitan 
Tabernacle waar hij sinds 1970 staat, dit jaar 45 jaar: De Heere zoeken en vinden.  
Over twee weken verschijnt het volgende stukje: Geloven is overgeven en gehoorzamen. 

Videopreken van dr. Masters zijn te zien op deze link: 

http://www.metropolitantabernacle.org/sermons-online/index  

2 Nederlandse boeken van dr. P. Masters. Zie de link:  

http://www.bol.com/nl/p/beproefd-als-goud/1001004005771000/   

http://www.bol.com/nl/p/een-boek-als-geen-ander/1001004004986770/)   
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