
GELOVEN IS GODS WOORDEN AANNEMEN 
 
Allereerst spoort Salomo ons aan: Mijn zoon zo gij Mijn redenen aanneemt! 
`Aannemen’ is een doewoord en dat is precies wat hier met het originele 
Hebreeuwse woord bedoeld wordt. Het betekent: aanvaarden, omhelzen. Dit begint 
wanneer iemand luistert met de juiste houding, een respectvolle houding. Je luistert 
niet met achterdocht alsof je zegt: wat hoor ik nu? Ik zal er mijn gedachten eens over 
laten gaan, maar ik ben zeer terughoudend om het te geloven! Ik ben ook van plan 
elk gedeelte, elke zin ervan te bekritiseren en er mijn vraagtekens bij te zetten. We 
kunnen niet argwanend of met hooghartige, cynische onverschilligheid luisteren! De 
enige goede manier om naar Gods woorden te luisteren is met nederige openheid. 
`Aannemen’ betekent iets tot je nemen, het waarderen en bewaren. We moeten dit 
Boek van God nederig lezen, zeggend: Heere, helpt U mij om de boodschap van dit 
Boek te zien!  
Het is waar, moeten we zeggen, en een barmhartige God biedt de zaligheid als een 
gift aan. Hij onderwijst mij over Zichzelf. Hier ben ik, een van God afgesneden 
zondige opstandeling! En de machtige God van de hemel vertelt mij over Zichzelf en 
over hoe ik Hem kan vinden. Wat zal mijn reactie zijn? Ik zal het tot me nemen en het 
me eigen maken. Ik zal het geloven en omhelzen. 
 
Dit is de enige manier om Gods Woord te benaderen! Luister zeker met al je 
verstandelijke vermogens, maar niet op een vijandige, kritische of ongelovige manier, 
alsof Gods boodschap een onaangenaam iets is. Luister ook niet op een 
neerbuigende manier alsof jij superieur bent en God een ondergeschikt persoon is! 
Luister naar God als je Maker en Rechter en wees ontvankelijk! Dan zul je duidelijk 
de woorden zien die je tot het leven leiden! 

 
(uit: de Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters van de Metropolitan Tabernacle te Londen. 
Over 2 weken: 21 augustus verschijnt het volgende stukje: Geloven is een levenslange verbintenis 
maken. Ik raad u allen aan ook eens een videopreek van hem te bekijken via deze link: 
http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-Online/Sermons-by-Peter-Masters)  
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