
Geen kracht 

 

„Want daartoe Is Christus ook gestorven, en opgestaan, en 
weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en 
levenden heersen zou". 

 

Romeinen 14:9 

Deze liefelijke, aangename prediking zal u niet helpen, wanneer 
gij zegt: Christus is voor de zonde gestorven en opgestaan, 
daarom hoop ik ook voor mij. Ja zeker, maar wanneer gij 
altijd in de oude huid wilt blijven, en deze predikatie slechts 
tot een deksel gebruikt voor uw schandelijke geest (hoogmoed, 
wellust), zo staat hier geschreven: Eigen u deze troost maar 
niet toe, want ofschoon Hij voor allen is gestorven en 
opgestaan, zo is Hij evenwel voor u nog niet opgestaan, want 
gij hebt deze opstanding nog niet door het geloof omvat. De '' 
rook hebt gij gezien, maar het vuur niet gevoeld. De woorden 
hebt gij gehoord, maar geen kracht van dezelve ontvangen. 

 

Dr. Maarten Luther (Uit: "Paarlen") 

 


