
Erfgenaam 

 

„Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd 

worden". 1 Johannes3:1a  

Laten we nog een ander gedeelte opnoemen van deze gelukzaligheid. Wellicht zullen sommigen van u er 

verbaasd over staan: Wij ontvangen de kastijding des Vaders. Als wij niet gekastijd worden, zijn wij bastaarden en 

geen zonen, want wat zoon Is er, dien de vader niet kastijdt? De wereld mag vet worden; maar zo gaat het niet 

met hen die God volgen. Als wij zwerven, omtuint Hij ons, en als wij daarin vallen, ommuurt Hij ons. 

Laat mij het laatste gedeelte van deze gelukzaligheid noemen: Wij ontvangen de erfenis der erfgenamen. Paulus 

zegt „En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen", leder kind in een rijke familie krijgt wat als de vader 

sterft. Vaak verdeelt hij zijn vermogen gelijkmatig onder hen, en het aangenomen kind wordt niet vergeten.  

Als wij van Christus zijn, zo zal ons ook met hem alle dingen Hij schenken. Als wij van Christus zijn, delen wij met 

hem in de regering van de wereld. Zijn wij de Zijne, wij delen dan met Hem in de kroon. Het wordt de erfenis der 

heiligen In het licht genoemd. 

Ik kan u niet zeggen hoe gelukzalig het is om een erfgenaam van God te zijn; ik weet wel dat het beter is dan een 

erfgenaam van de hei te zijn: „Hij die overwint zal alles beërven", en dat voor eeuwig; het kan niet verwelken. 

O, dat God u aan Maria gelijk wilde maken, om het goede deel te verkiezen, dat nooit van u zal worden 

weggenomen. O, dat God leven wilde geven In de dode stenen, en uit deze stenen Abraham kinderen 

verwekken! 
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