
Eén blik 

 

„Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het 

kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij 

gekruisigd is, en ik der wereld". Galaten 6:14  

Mijn gelovige vrienden! Ziet met aandacht toe, opdat gij dieper, 

volkomener inzicht verkrijgen moogt in de weg der verlossing en 

der heiligmaking. Door één blik van Christus werd Petrus'' 

hoogmoedig hart verbrijzeld en vertederd. Hij ging naar buiten 

en weende bitterlijk. Bidt, dat een enkele blik op dat gebroken 

brood, dat zelfde gevoel in uw zielen moge teweeg brengen. 

Toen de Romeinse hoofdman, die bij Jezus'' kruis de wacht hield, 

Hem zag sterven, en de steenrotsen vaneen scheuren, riep hij 

uit: Waarlijk deze was Gods Zoon. Ziet op dit gebroken brood, en 

gij zult hetzelfde aanschouwen, en moge uw hart bewogen worden 

om de Heere Jezus aan te hangen. Toen de stervende moordenaar 

het bleke gelaat van Immanuël beschouwde, en de heilige 

majesteit zag, die uit Zijn brekend oog hem tegenstraalde, riep 

hij uit: Heere, gedenk mijner. 

In dit gebroken brood openbaart Christus Zich op dezelfde wijze 

aan u. Moge dezelfde genade u geschonken worden, en het gebed 

uit uw ziel opgaan: Heere, gedenk mijner! 

O, laat de indruk die gij hier van Christus ontvangt, gezegend 

zijn, geliefde gelovigen. Het koren komt tegen de oogsttijd 

dikwijls in één dag der rijpheid nader dan in weken te voren. Zo 

ontvangen sommige christenen dikwijls meer genade in één dag dan 

hun vroeger in maanden geschonken werd. Bidt, dat deze dag uw 

ziel voor de oogst moge doen rijpen. 
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