
Edik 

 

„Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze 

aan Zijn mond".  

 

Johannes 19:29 

Met edik wilden zij de Heere laven, met onreine edik, toen Hij luid klaagde: Mij dorst! Ach! sinds de vorige avond 

had Hij niet één dronk water genoten in al Zijn bittere benauwdheden. Niet waar? elk waarachtig kind van God weet 

het maar al te goed, dat het in de verschrikkingen Gods haast geen seconde uit te houden is, en in de nood, in de 

bange strijd die de Heere te strijden had, had Hij geen enkele druppel water tot lafenis. 

 En nochtans! Hij wil Zich niet wreken aan hen die Hem al dat lijden, al dat leed berokkend hebben! „Wat Ik 

redden wil, zal nochtans gered zijn, al mishandelt het mij en slaat mij in ''t aangezicht, en aan het licht zal komen 

wat sterker is, des mensen verkeerdheid, of de vrijwillige, souvereine liefde Gods". Maar de mensen bespotten 

Hem. 

Ha! roepen zij, wacht, laat ons zien of Elias komen zal, om Hem te helpen! en nochtans neemt Hij die dronk 

onreine edik van diezelfde spotters aan. Mijne lezers! Hebt gij wel eens gelezen van de rijke man, die in de 

vlammen der hel luid riep om één droppeltje water, maar het niet kon krijgen? Geef de Heere toch hart en hand, gij 

mensenkind! opdat ook gij niet eens moogt schreien en roepen om één droppeltje water, maar dat niet zult kunnen 

bekomen.  
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