
Deze waarheid 

 

„Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het 

verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend". 

Psalm 51:8  

 

Daar, in het verborgene, daar, in het hart leeft een 

waarheid, die roept: „Mensenkind, geef u aan Mij over, zo 

als gij zijt; gij deugt niet; een mens zijt gij, maar Ik wil uw 

God zijn! en wederom roept zij: „Gij verstaat niets van de 

gerechtigheid, maar geef u aan Mij over, zoals gij zijt, en 

hoor naar Mij, „Ik zal u leiden, Mijn oog zal op u zijn" 

(Psalm 32:8). 

Deze waarheid was het, die Petrus zulke bittere tranen 

afperste, nadat hij ondervonden had, dat hij zo weinig 

getrouw, dat hij zo liefdeloos jegens de Heere was als 

geen ander. Ook hij meende eerst, dat hij wat was, dat 

hij alles, ja zijn leven voor de Heere zou opofferen, 

ofschoon hem de stem der waarheid had voorgehouden: 

De haan zal niet kraaien, voor gij Mij driemaal zult 

verloochend hebben (Lukas 22:34; Johannes 13:38). 

Deze waarheid, die zo luid in het binnenste spreekt, was 

het, welke ook David erkende, toen hij deze Psalm 

maakte, ja, in het verborgene, in het hart maakt God bij 

een iegelijk de waarheid, waartoe God alleen lust heeft, 

duidelijk.  
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