
De verrader 

 

„Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters".  

 

Matthéüs26:14  

 De verrader was Judas Iskariot. Hij wordt een van de twaalven genoemd, als een verzwaring van zijn laagheid. 

Toen de discipelen vermenigvuldigden was het geen wonder, dat er sommigen bij kwamen die een schande en 

verdriet voor hen werden; maar als er slechts twaalf waren, en een van hen een duivel was, dan gewis! kunnen 

wij niet verwachten een volmaakt zuiver gezelschap van mensen op aarde te vinden. 

Die het voorrecht hadden voortdurende metgezellen en volgelingen van Jezus te zijn. Die het voorrecht genoten 

van Zijn bijzondere gesprekken. Die in alle opzichten reden hadden om Hem lief te hebben en getrouw te zijn. 

Toch heeft een hunner Hem verraden. 

Geen banden van plichtsgevoel of dankbaarheid zullen hen van het kwade terughouden, die een duivel hebben. 

Markus 5:3,4. 
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