
De sterkste 

 

Jezus blijkt sterker te zijn dan satan in het werk der bekering. 
Hij komt bij verrassing, als al wat hij heeft in vrede is; als de 
duivel denkt, dat het alles voor eeuwig aan hem toebehoort, dan 
overvalt Hij hem. En dat niet alleen, maar Hij geeft terstond 
blijk van Zijn overwinning over hem. Hij ontneemt hem zijn 
gehele wapenrusting, waarop hij vertrouwde. Als de kracht der 
zonde in het vlees gebroken is, als de dwalingen zijn 
terechtgebracht, de ogen geopend, het hart vernederd en 
veranderd, en ernstig is gemaakt en geestelijk, dan is satans 
wapenrusting weggenomen. Christus is sterker dan hij, want Hij 
overvalt hem niet alleen, maar ontwapent hem. Dan gaat de ziel 
weeklagen. Wat zij heeft is immers niet langer in vrede. De 
ontwaakte zondaar roept: „Wat moet ik doen om zalig te 
worden?" Wederom verscheurt Christus de sluier en ontdekt 
zich aan de ziel, zeggende: „Ik ben Jozef, uw Broeder! uw 
Heiland, uw Heere! Die tot Mij komt zal ik geenzins uitwerpen! 
Laat de satan u het hart niet meer verblinden!"  

 
Mac Cheyne.  
     ( Bron: Christus ons Alles"). 

 


