
De schuldige 

 

„Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Johannes 

3:36b).  

Wie is de schuldige? Wie is de ongelukkige waarvan hier gesproken wordt? Is hij iemand die slechts eenmaal in 

een eeuw voorkomt? Moeten wij de menigten doorzoeken om iemand te vinden die in deze ellendige toestand is?  

Ach neen; de personen waarvan hier gesproken wordt zijn algemeen; zij zijn zelfs in onze heilige vergadering 

talrijk. Men kan ze bij duizenden in onze straten ontmoeten. Helaas, helaas! zij maken de grote meerderheid van 

de bevolking der wereld uit. Jezus is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen, de 

Joden blijven ongelovig; terwijl de heidenen, voor wie Hij een licht zou zijn, liever in duisternis zitten en Zijn 

heerlijkheid verwerpen.  

De personen waarvan hier sprake is, zijn degenen die de Zoon van God ongehoorzaam zijn. 

 

                                                                                     C. H. Spurgeon  

                                          ("De ongelukkige toestand van de ongelovige") 

 


