
De man met de verdorde hand 
 
Schriftgedeelte: Markus 3 vers 1-12. 
 
De genezing van de man met de verdorde hand. U bent allen bekend met de opmerkelijke 
gebeurtenissen: er was een arm man in de synagoge op de sabbatdag met een verdorde 
hand. Hij had enige kwaal of enige mismaaktheid zodat zijn hand verschrompeld was; hij kon 
hem niet gebruiken. En zijn namen de Heere Jezus waar om te zien wat Hij doen zou, en 
nadat de Heere Jezus tot hem gesproken had, gebood Hij de man om zijn hand uit te 
strekken, en hij strekte haar uit en zijn hand werd volkomen gezond. 
 
Het eerste is hier de gezegende bekwaamheid van de Heere Jezus om onmogelijke dingen te 
doen. In de schepping “sprak Hij, en het was er.” Hier, “sprak Hij, en het was er” en “Zijn 
aanraking heeft nog steeds haar kracht als vanouds”, en zo ook Zijn Woord. 
 
            “Elk genadewoord van Hem is krachtig 
            Gelijk die waarmee Hij de hemelen maakte.” 
 
Sprak niet een van hen: Spreek alleenlijk een woord? En als de Heere Jezus spreekt, dan 
wordt Zijn wil volbracht. Maar misschien hebben sommigen onder u van deze onmogelijke 
dingen. O mocht u door geloof zien op Dezelfde Jezus voor Wie niets onmogelijk is. 
 
Het tweede is, dat de Heere deze arme man beval om een onmogelijke zaak te doen. Hij 
vroeg de man, beval hem, om zijn hand uit te strekken, maar hij was verdord, mismaakt, 
onnut. Maar de Heere stelde hem in staat om te doen gelijk hem bevolen was. De Heere 
hielp hem om Zijn bevel te kunnen gehoorzamen. Er was altijd een oud gezegde dat “God 
geeft wat Hij beveelt[1]”. Het kan zijn dat de Heere u bevolen heeft om iets te doen en u 
gevoelt het niet te kunnen; u gevoelt zich zwak en onmachtig; u denkt dat het onmogelijk is. 
Het kan zijn dat de Heere u toont om iets te doen, of u dringt om iets te doen waarvan u 
gevoelt dat het boven uw macht gaat; u kunt het niet doen. Wel, de kracht des Heeren is 
juist de kracht die u in staat stelt om het te doen, wat het ook is dat Hij u beveelt te doen, 
net zoals Hij deze arme man beval zijn hand uit te strekken. 
 
Het derde is, dat al deze wonderen lieflijk afbeeldingen zijn van des Heeren wonderen van 
liefde en genade, en u zult in al de wonderen die de Heere verrichtte bemerken dat er een 
geestelijke keerzijde in is. Bijvoorbeeld, een man was blind, een andere was doof - zo kunt u 
doorgaan - en al deze dingen hebben geestelijke keerzijden. Wat was het gebrek van deze 
arme man? Wij weten deze kwaal heel goed: een verdorde hand. Bevindt u dat uw handen 
soms verdord zijn? Hij kon zijn hand niet uitstrekken; hij was onmachtig; hij was verdord; hij 
was mismaakt; hij kon hem niet uitstrekken. Bent u hierdoor ooit geplaagd? O, u schijnt uw 
handen niet uit te kunnen strekken in deze heilige verlangens en innige begeerten naar 
Christus zoals tevoren; u heeft verdorde handen. En wat aangaande uw gebeden? U gevoelt 
dat u uw handen niet kunt uitstrekken in het gebed zoals u begeert. Uw arme handen zijn 
verdord. Soms zijn ze onmachtig. Wij hebben Dezelfde Jezus nodig om onze verdorde 

                                                           
 



handen te helen, dat onze begeerten, onze zwakke begeerten versterkt mogen worden, dat 
wij naar Christus mogen reiken; ook dat wij bekwaamd mogen worden tot bidden en om 
innig te bidden. O, wij weten wat verdorde handen zijn! 
 
Hij kon niets grijpen; hij kon niets toe-eigenen; hij kon niets vasthouden; zijn hand was 
verdord. U weet wat dit is. Velen van Gods dierbare kinderen gevoelen zich Christus niet te 
kunnen toe-eigenen. De Heere geeft hen iets en zij gevoelen het niet vast te kunnen houden; 
hun handen zijn verdord. O, wij hebben de Heere nodig om onze verdorde handen te helen! 
 
Voor deze arme man waren er vele dingen die hij niet kon doen, wat zijn hand onbekwaam 
was om te doen. Er zijn zovele dingen bevolen op geestelijke wijze in het Evangelie, de 
voorschriften, en wij gevoelen er zover tekort in te komen. Onze handen zijn verdord, en om 
een uitdrukking te gebruiken die goed is als die recht verstaan wordt - christelijke dienst. Ik 
weet dat sommige mensen het verdraaien, maar het is een goede uitdrukking wanneer die 
recht gebruikt wordt. Want gij dient den Heere Christus. O, er zijn enige dingen die u zou 
willen doen en u kunt ze niet doen zoals u wilt; hoe zwak doen wij ze; hoe onbekwaam zijn 
wij - verdorde handen. Wij hebben de Heere nodig om ze te helen. Soms zelfs is het 
lichamelijk. Gods volk voelt zich zo zwak en onmachtig, niet alleen verdorde handen, maar 
verdorde voeten en een verdord hart. Wij hebben nodig dat de Heere verschijnt. 
 
Dan lezen wij van slappe handen die neerhangen, en struikelende knieën, en de Heere zegt, 
sterk ze, stel ze vast[2]. Bijzonder Gods volk bevindt het in tijden van moeite en beproeving 
dat hun handen verdord zijn. U kunt niet doen wat u wilt. Deze pijnlijke beproeving 
vernedert u, verzwakt u, beneemt u het leven en laat u onmachtig, laat u verslagen. 
 
Welnu, het kan zijn dat u iets van deze geestelijke gebreken kent, van de verdorde handen. 
Moge u door het geloof Dezelfde Jezus aanschouwen en Zijn genade aanschouwen als 
dezelfde, Zijn macht als dezelfde, Zijn kracht als dezelfde. 
 

Uit: Saturday Evening Meditations, B.A. Ramsbottom. 

 
Deze meditaties worden gratis verzonden naar belangstellenden. U bent vrij om deze verder te verspreiden. Aan- of afmelding 

is mogelijk via info@prolectori.nl. 

U kunt ook belangstellenden aanmelden die geen e-mail hebben, zij ontvangen dan de meditaties per post. 
Een printbare versie (PDF bestand) kunt u van onze website downloaden. 
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