
De Kern 

 

„Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren; waarom het noodzakelijk was 

dat ook Deze wat had, dat Hij zou offeren". Hebreeën 8:3 

 

Ik vrees dat velen van u het erg beu zijn om over deze Hogepriester te horen spreken. Als Hij voor u niet tussen 

uw ziel en God staat en u Hem niet kent, dan ben ik ervan overtuigd dat hetgeen ik over Hem tot u spreek, 

hetzelfde Is alsof ik een dove een verhaal zou vertellen of een blinde een afbeelding liet zien. 

 

„De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze 

niet verstaan, omdat zij geestelijk onderschelden worden" (I Korinthe 2:14). 

 

Zijn zij u geen dwaasheid?  

 

Maar aan de andere kant ben ik er ook net zo van overtuigd, dat het voor een ieder van u die gevoeltdat hij in 

zichzelf niet voor het aangezicht van een hart doorzoekend God kan verschijnen, dat het voor u de kern van de 

Bijbel, de kern van uw geloof en de kern van uw plicht is, om over deze Hogepriester te horen spreken.  
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