
De Heere zoeken en vinden 
 

1 Mijn zoon! zo gij Mijn redenen aanneemt, en Mijn geboden bij u 
weglegt; 

2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot 
verstandigheid neigt; 

3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; 

4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; 

5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van 
God vinden. 

 
 
Veel mensen dwalen ver van God af, verkennen alle aantrekkelijkheden 
van deze huidige wereld, maar vinden niets wezenlijks en ontmoeten 
veel pijn en teleurstelling onderweg. Toch, terwijl de jaren voorbijgaan, 
klampen ze zich wanhopig vast aan de levensstijl die hen in de steek liet. 
Koning Salomo lijkt te zeggen: Konden we nu maar oude, wijze hoofden 
op jonge schouders zetten en daarmee de volgende generatie bevrijden 
van het bedrog van een zinloze wereld die hun verstand, harten en 
zielen zal stelen en nooit haar beloften zal houden. Er is duidelijke 
tederheid in de oproep: Mijn zoon, zo gij Mijn redenen aanneemt. Als we 
maar naar God zouden luisteren en ons tot Hem zouden wenden dan 
zouden we grote ontdekkingen doen en ontelbare ervaringen van Zijn 
betrokkenheid bij ons leven ontvangen. We zouden wijsheid verkrijgen 
en onderscheidingsvermogen zou dan ook de onze zijn.  
Echter, er staat een klein maar onmisbaar woordje in de weg: als, als, 
als. Als we alleen maar Zijn woorden zouden aannemen! Dat kleine 
woordje als is hier de voorwaarde waar van af hangt of we de Heere 
zullen vinden of niet! 
Om Salomo’s oproep ten volle tot ons door te laten dringen, zullen we 
eerst kijken naar zijn beschrijving van de manier waarop God Zijn 
boodschap heeft overgebracht aan de mensheid. Daarna zullen we zien 
hoe we Hem moeten zoeken.  
 
(Bron: De Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters van de 
Metropolitan Tabernacle in Londen.)  


