
De dood 

 

De dood maakt scheiding tussen beste vrienden. De dood scheidt man en vrouw, ziel en lichaam. De dood 

scheidt die, welke geheel een leven door, elkanders gedachten en zorgen gedeeld hebben. Hij ontrukt ons aan 

hun liefde; wij gevoelen niet meer dat de gestorvene ons liefheeft: wij zien hem niet meer glimlachen. Maar toch 

kan hij ons niet scheiden van de liefde Gods, maar brengt ons integendeel tot haar volste genot. Zijt gij in Christus 

Jezus? Vreest dan de dood niet, want hij zal u slechts in Gods tegenwoordigheid brengen, en gij zult een pilaar 

worden in het huis van uw God, en niet weer daaruit gaan. Neen, de dood kan ons niet scheiden van de liefde 

Gods!  
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      („Christus ons Alles"). 

 


