
De derde gast… 
 

Het zou wel eens kunnen, dat deze regels ergens gelezen of 

gehoord worden waar ziekte is, misschien hopeloze ziekte, 

zoals men dat noemt. Of ergens waar een faillissement dreigt, 

onafwendbaar, zoals men dat noemt. Of ergens waar weer iets 

anders dreigt, waarnaar ik dan maar niet meer zal raden, maar 

dat tot gevolg heeft, dat in zo’n huis iemand zegt: “Neen, ik kan 

daar niet meer over heen komen, ik kan van ’t jaar geen 

Kerstmis vieren.”. Al die angst en al dat leed - kunnen we die 

met woorden wegnemen? Neen, dat kan niet, zelfs niet met de 

rijkste, krachtigste, mooiste woorden. Men kan de angst en het 

leed niet uit zo’n huis verjagen. Maar men kan er wel voor 

zorgen dat zo iemand op Kerstmis niet alleen die twee gasten, 

de angst en het leed, bij zich thuis heeft. Men kan een derde 

gast mee naar binnen nemen. Dat is het Evangelie. En dan 

viert zo iemand Kerstmis met drie gasten en dan kan het 

ongelofelijke gebeuren, dat het toch een gezegend feest wordt. 


