
Blindheid 

 

„Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde".  

 

I Timótheüs 4:4. 

De allergrootste onwetendheid is in het hart van de mensen, die niet alleen God niet kennen, maar ook de 

schepselen niet. De filosoof Socrates werpt de goederen weg; Epictetus gaat bedelen; de Stoïcijnen zeggen: 

rijkdom is niet goed, enz. Maar wat hebben zij voor redenen? Geen andere, dan dat zij zagen, dat geld en goed 

gemeenlijk de mensen erger maakten. Daarom dachten zij, was het hun dus aan te raden, dat zij de rijkdom 

veroordeelden, en zich daarvan onthielden.  

Evenzo, toen de monniken zagen, dat de rijkdom en zorgen van deze wereld de mensen geheel overmeesterden, 

dachten zij voor zulk een kwaad beveiligd te zijn, wanneer zij in de kloosters gingen en zich van alle wereldse 

bezigheid ontsloegen. En deze mening is daardoor gesterkt geworden, dat openlijk in de kerk geleerd werd: dat 

de mens een rechte wil heeft; waarom zij het allen daarvoor hielden, indien hun zulke verlokkingen tot het kwade 

voorkwamen (en zij zich aan de wereld onttrokken) dat het dan geen gevaar kon. 

Maar gelijk gezegd is, dat is de grootste blindheid en schandelijkste onwetendheid geweest, dat zij namelijk de 

ondeugden, die in de mens zijn, van de mens op de schepselen gelegd hebben, die toch in zichzelf goed en 

Gods gaven zijn. 
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