
Blijdschap 

 

,,En niet alleenlijk dit, maar wij roemen (verblijden ons, Eng. vertaling) ook in God, door 
onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben".  
Romeinen 5:11  

Er zijn bloemen die zich altijd met hun voorkant naar de zon toe draaien en haar volgen in 
haar dagelijkse loop. Zij blijven haar volgen met de meeste naarstigheid. Ofschoon de storm 
ervoor kan zorgen dat zij hun bloemen wat laten hangen, toch blijven zij in de richting wijzen 
van die ene beminde hemelbol.  

En dat zou de gelovige ook moeten doen, of de lucht nu voor hem onbewolkt of bewolkt is! 
God, zijn God, zijn verzoende en verzoenende God, is voor hem de Zon aan de hemel, naar 
Wie zijn gezicht altijd gericht is, en van Wie de stralen van zijn blijdschap afkomstig zijn.  

Wie kan de heilige blijdschap onder woorden brengen die op deze wijze in zijn beker wordt 
geschonken! Wie kan onder woorden brengen hoe het zonlicht van het aangezicht van God, 
Die hij liefheeft, zich over al zijn paden verspreidt als hij zich ''s morgens naar zijn werk 
begeeft?  

Wie kan zeggen hoe de blijmoedige tred en de ruime aanblik die de groene vlakte van het 
voormalige paradijs luister bijzetten, de mens zijn wedergegeven, terwijl hij in zijn hart 
fluistert: ,,Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij 
verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn 
wegen gewend".  

Robert Murray MacCheyne  

(Bron:De blijdschap van de gelovige)  

 


