
Blijdschap 

 

,,En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die 
op de aarde afliepen".  
 
Lukas 22:44  

De blijdschap in de Heere had de martelaren zulk een sterkte gegeven, dat geen lafhartige gedachte hen een 

ogenblik heeft verontrust, maar zij zijn met overwinningspsalmen op de lippen naar de brandstapel of naar het 

blok gegaan.  

Wij moeten van onze Meester niet geringer denken dan van Zijn moedigste dienaren. Het is onmogelijk, dat Hij 

zou beven, waar zij moedig waren.  

O neen, de edelste Geest te midden van uw groep martelaren is de Leider Zelf, Die in lijden en heldenmoed hen 

allen overtreft.  

Niemand kon zo de smarten van de dood trotseren als de Heere Jezus, Die voor de vreugde, die Hem was 

voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht.  

Ik kan mij niet indenken, dat de smarten van Gethsemané werden veroorzaakt door een buitengewone aanval 

van de satan.  

Het is mogelijk dat satan daar aanwezig was, en dat zijn aanwezigheid de schaduw donkerder heeft gemaakt, 

maar hij was niet de voornaamste oorzaak van dat uur der duisternis.  

C. H. Spurgeon  
 
(Uit: Worsteling in Gethsemané)  
 


